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Proclamatie:
Motto: Van jong tot oud, carnaval in Mierlo is goud!

Ik, Prins Mark d’n Urste, bijgestaan door Adjudant Harold;
Gekozen bij gratie van de Prinsencommissie voor alle inwoners van Kersenrijk;

Gesteund door de leden van de Raad van elf op zaterdag 22 november 2025, precies om elf over elf, in 
een drukke supergezellige Spruwwekooi, tot 64ste Prins der Spruwwejagers.

Prins van Mierlo en een klein bietje van Geldrop.
Beschermheer van ons vrouw Nicole en vader van onze drie kinderen Jim, Nina en Sacha.

Jongste zoon van Peter en Thea Sanders.
Erelid van Gilde St. Sebastiaan.

Grootmeester van alles wat bij andere verenigingen geleend wordt.
Meestergenieter van het bourgondische leven.

Ridder in de orde van Akoestische verbeteringen.
Graaf van de Langenakker

Verklaart vanuit zijn Prinselijke residentie middels deze proclamatie dat:

1.		 Het voor mij een geweldige eer is om de Spruwwejagers voor te gaan als 64ste prins. 
2.	 Ik samen met mijn adjudant Harold er alles aan zal doen om er dit seizoen een geweldig 

	 feest van te maken.
3.	 Ook deze carnaval een feest voor jong en oud moet worden.
4.	 Het gevoel tijdens carnaval moet zijn: We doen het samen!
5.	 Wij, Prins Mark en Adjudant Harold, graag met jou willen proosten.
6.	 Wij de polonaise voor zullen gaan en iedereen sluit zich daarbij aan.
7.	 Wij genieten van alles wat deze carnaval ons brengt, samen met iedereen om ons heen.
8.	 Iedereen de carnaval veilig door mag komen.
9.	 Er zowel binnen als buiten een kei skôn feest zal zijn.
10.	 Ook dit jaar onze Spruwwekooi ’t Mierles Huukske voor iedereen is… het is 

	 maar net om de hoek.
11.	 Mijn adjudant Harold en ik Prins Mark het geloof van de Franziskaner 

	 niet zullen laten verdorsten!

Aldus opgemaakt in de Spruwwekooiop 22 november 2025, ZDH Prins Mark d’n Urste
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Al 10 jaar zijn wij een betrouwbare partner voor particulieren, 
maar ook voor bedrijven als het gaat om elektrotechnische
werkzaamheden .
Voor iedere verbouwing van uw keuken of badkamer, een

aanbouw, renovatie of nieuwbouw van een woning kunt u bij 
ons terecht. 
Ook als het gaat over het vervangen van bekabeling, het 
aanleggen van zonnepanelen, het aanpassen of vernieuwen 
van de meterkast of het aanleggen van een laadpunt voor de 
elektrische auto.

Advies of offerte ?
info@vdz-electro.nl

Landbouwstraat 23 5712 SM Someren 
0495-785420
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Jongens van “je weet wel” die werkelijk elk nummer op verzoek live op de piano 
spelen tijdens de Ladies Night (ook voor mannen…). Mis het niet!
Maar naast alle vernieuwingen, verliezen we uiteraard niet de mooie tradities 
uit het oog. We blijven Mierles en daarom zoeken we ook de verbinding 
met de andere carnavalsverenigingen in het dorp. Het allerbeste voorbeeld 
daarvan zijn natuurlijk de Stillekes en wat ben ik trots dat de gezelligste 
jeugdcarnavalsvereniging van Mierlo voortaan, onder een apart jeugdbestuur, 
onderdeel is geworden van C.V. de Spruwwejagers. We zullen er alles aan 
doen om de Stillekes weer te laten groeien en bloeien.
Rest mij nog om inmiddels oud-prins Rob en ex-adjudant Wesley (inmiddels 
raadslid) en hun partners Esmée en Ilse te bedanken voor een geweldig 
carnaval, wat was het een mooi feest!
Ik wens Prins Mark d’n Urste, adjudant Harold en hun partners Nicole en 
Margret een prachtig feestje toe, samen met onze mooie vereniging die 
volop in bloei staat. En dat allemaal in de Spruwwekooi samen met de 
Stillekes, prins Bram en Adjudant Floris en natuurlijk iedereen die carnaval 
omarmt in Kersenrijk. Dat het maar weer een mooi feestje mag worden!

Jeroen van Dijk
Voorzitter

Het motto van onze prins Mark d’n Urste spreekt boekdelen, 
carnaval in Kersenrijk is er voor iedereen, van jong tot oud. En 
dat is waar C.V. de Spruwwejagers zich al jaar en dag met al haar 
vrijwilligers voor inzet: Een mooi carnavalsfeest organiseren voor 
jong en oud.
En zoals we alles om ons heen zien veranderen, verandert ook het 
carnaval. Wij als Spruwwejagers realiseren ons dat maar al te goed 
en daarom zijn wij de laatste jaren als vereniging volop bezig 
met vernieuwing en verandering, om het carnaval in Kersenrijk 
aantrekkelijk te maken voor jong en oud. De grootste en meest 
zichtbare verandering is natuurlijk het Outdoor carnaval dat we 
afgelopen seizoen geïntroduceerd hebben. De combinatie van 
een buitenpodium en een overdekt feestplein grenzend aan 
een warm café is uiterst succesvol gebleken.  En dit seizoen 
bezorgen we iedereen nog meer een festival gevoel met 
eetgelegenheden buiten en binnen in de zaal van ’t Huukske. 
Maar dat is niet alles. Met een creatieve denktank zijn we 
continue bezig om nieuwe concepten en ideeën door te 
voeren. Zo ook in ons programma, met vernieuwende 
artiesten en natuurlijk de Silent Music Bingo, waar we 
vorig jaar de eerste carnavalseditie ooit mee mochten 
organiseren, wat was dat een feest buiten! En uiteraard 
komt de Music Bingo ook dit jaar op carnavalsmaandag 
weer naar Mierlo! Ook ben ik blij met de fijne 
samenwerking met onze uitbaters Nicole en Peter, met 
hen hebben we weer een geweldig programma kunnen 
samenstellen. Met onder andere Pater Moeskroen op 
zaterdag direct na de optocht en op zondagavond de 

Van Jong  tot Oud, 

Goud!





Hoi Carnavallend Mierlo,
Velen van jullie zullen mij reeds kennen als Mark Sanders, ik heb al veel verschillende functies 
binnen de vereniging vervuld. Maar dit seizoen als Prins en wel de 64ste hoogheid der 
Spruwwejagers Prins Mark d’n Urste!
Vooraf wil ik graag prins Rob d’n Urste en zijn adjudant Wesley samen met hun partners 
Esmée en Ilse en de kinderen bedanken voor het afgelopen seizoen. Het was een seizoen 
met veel vernieuwingen welke voor de vereniging super goed hebben uitgepakt. 
Prins worden stond al enige tijd op mijn verlanglijstje, want dat had ik nog niet meegemaakt 
binnen de vereniging. In 2019 was ik Adjudant bij prins Rudie d’n Urste. En nu mag ik zelf 
vooropgaan samen met mijn goede vriend Harold Liebreks. Allebei hebben we binnen 
de vereniging diverse functies bekleed. Zoals onder andere in het bestuur, we hebben 
samen op het podium gestaan als de drie tenoren en recent bij de jeugdcommissie van 
de Stillekes. 

De vraag
Tijdens de eerste bijeenkomst van de prinsencommissie na het carnaval, werd er 
gevraagd of ik de nieuwe 64ste hoogheid zou willen worden van de Spruwwejagers. En 
dat wilde ik heel graag en het kon nu ook. Dus was mijn antwoord een volmondig “JA”.
Toen ik thuiskwam vroeg mijn vrouw Nicole of de vergadering goed verlopen 
was en toen vertelde ik haar dat ik als prins gevraagd was en dat ik daar “JA” op 
had gezegd. Ze vond het heel mooi en fijn en voegde eraan toe: “Dit gaan we 
samen doen”. Maar ik moest eerst nog op zoek naar een adjudant. Voor mij 
was dat mijn goede vriend Harold Liebreks en dus belde ik hem of hij even 
langs wilde komen. We gingen zitten en toen kwam ik met de vraag…  
Zijn houding veranderde compleet want deze vraag had hij 
niet verwacht. Maar zijn reactie was duidelijk: “Wat gaaf 
maat, dit gaan we zeker doen! Ik zal het thuis even 
overleggen met Margret maar dat komt wel goed”. 
De volgende ochtend kreeg ik al vroeg een appje van 
hem waarin hij aangaf dat ook Margret het superleuk 
vond. 
En zo begonnen wij samen aan de voorbereiding, wat 
een geweldige dagen. Vooral het stiekem doen voor onze 
kinderen, familie en vrienden om ons heen. 
Op naar België voor de steek. Ik was daar al vaak geweest, 
maar nu zelf als aanstaande prins, dat geeft toch wel echt een 
ander gevoel. 

Het moment
Het moment kwam steeds dichterbij. En dan ineens een erg 
treurig moment tijdens alle fijne en mooie dagen. Een van mijn 
grootste fans ontviel ons. Mijn pa. Hij was al ziek maar door een 
onverwachte complicatie kwam hij toch te overlijden en dat deed 
pijn. Ik heb hem nog op het laatste moment van zijn ziekbed 
kunnen vertellen dat ik de nieuwe prins zou gaan worden. Wat 
was hij trots. Maar helaas was zijn trots van korte duur want we 
moesten al snel afscheid van hem nemen. Na een hele mooie 
uitvaart moesten we alles weer gaan oppakken want je moet 
door. De dag van de bekendmaking naderde.

De laatste puntjes doornemen met z’n allen voor de 
opkomst, die we samen met de prinsencommissie bedacht 
hadden. Daar hoorden we ook dat Peter Slegers, “Meneer 
pastoor” van de Houtse Kluppels, met zijn gevolg mee
wilden werken, wat we geweldig vonden.

    Voorwoord van

Prins Mark
d’n Urste

(vervolg op pag. 9)



ADRIAANS BV
VEEG-EN RIOOLBEDRIJF
LOESWIJK 40 MIERLO
Tel: 0492-661747

- Ontstoppen van riolering
- Leegzuigen van div. putten
- Inspecteren van riolering
- Vegen van wegen en terreinen
- Vernieuwen van riolering
- Reinigen van kolken
- Reinigen van riolering

www.adriaansriooltechniek.nl

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud

Touringcarverhuur & Reisorganisatie
Helmond - Asten • Tel. 088 - 123 55 55
info@twintours.nl • www.twintours.nl

Ambachtweg 49 - 5731 AE  Mierlo
info@smederijverbruggen.nl



Beste allemaal,

Medio mei kreeg ik een appje van Mark of ik die avond even tijd had om langs te komen; hij had een groot probleem en wilde dat met mij bespreken.Natuurlijk had ik tijd, want zo ging en gaat het nog steeds tussen ons.Na een tweede bakje koffie en wat slap gezever kwam voor mij de onverwachte vraag of ik zijn adjudant wilde zijn voor het komende seizoen.Ik was blij verrast, maar moest het ook nog thuis bespreken. Na enkele Franziskaners en de nodige voorpret ben ik naar huis gegaan en heb het met Margret besproken.De volgende dag heb ik Mark laten weten dat wij het graag met hen willen gaan doen.
Mark is geen vreemde voor mij; jarenlang hebben we samen in het bestuur gezeten. Samen met Piet vormden wij ook de drie Spruwwe-tenoren, waar nog steeds over gesproken wordt.

Menig Franziskaner hebben we samen genuttigd en we hebben veel steun aan elkaar gehad.
Het adjudant-zijn is niet nieuw voor mij; in 2009 was ik ook adjudant van Prins Piet d’n Urste.

Voor de meesten binnen de vereniging ben ik geen onbekende: Zelf ben ik prins geweest in 2013, boerenbruidegom en ik heb jaren in het bestuur gezeten. Op dit moment zetten we met enkele Spruwwe de schouders onder J.C.V. De Stillekes in het jeugdbestuur.
Samen met Prins Mark, zijn vrouw Nicole en mijn vrouw Margret gaan we er samen een onvergetelijke carnaval van maken.

Alaaf, Alaaf, Alaaf,
Adjudant Harold

(vervolg van pag. 7)

Voorwoord van

Adjudant
    Harold 

De avond
En toen was de avond daar, zaterdag 22 november, de Spruwwekooi stond al klaar. De zaal zat al lekker vol, op het podium werd 
afscheid genomenvan Prins Rob en zijn adjudant Wesley. Ik liep nog rond in mijn raadspak zoals gewoonlijk, maar er waren reeds 
veel ogen en zelfs stemmen op mij gericht. Zeker na de bekendmaking van de elf tips en de kaping door de Golden Six. Later op 
de avond had ik een goed moment uitgezocht om stiekem naar achter te sluipen om me te gaan omkleden. En daar sta je dan in 
je prinsenpak met daarover een paterskleed. Ook meneer pastoor en zijn gevolg stonden er inmiddels klaar voor. En toen snel via 
de gang naar het restaurantgedeelte, door naar buiten om vervolgens weer via de zaal ingang naar binnen te gaan. Daar stond 
ook de Spruwwekooi. De paters pakten de kooi vast  om hem naar binnen te rijden; We gaan beginnen! Nadat meneer pastoor 
bijna iedereen in de zaal had ingewijd (erg nat gegooid) ging hij het podium op. Een heel gesprek volgt tussen de pastoor en onze 
vorst Marius, die hem uiteindelijk de vraag stelde wat hij toch kwam brengen? Was het onze nieuwe hoogheid? De Spruwwekooi 
ging open en daar kwam een krat Franziskaner uit, maar geen prins. Deze krat werd op het podium neergezet waarop Marius 
één voor één aan de paters ging vragen wie er een flesje Franziskaner lustte? De eerste zei: “Nee sorry voor mij niet” en ook de 
tweede ontkende. Pater nummer drie antwoordde wel bevestigend waarop vorst Marius zei: “Ik denk dat we beet hebben”. Nadat 
de betreffende pater werd ontdaan van zijn masker en capuchon bleek dit Harold Liebreks te zijn waardoor verwarring ontstond. 
“Jij bent niet onze nieuwe hoogheid, dat was je al eens. Iets klopt hier niet”. Op dat moment stond er nog één niet onthulde pater, 
welke ik zelf was, op het podium. Ik tikte vorst Marius op zijn schouder en zei “Ik hoef geen flesje Franziskaner, ik neem de complete 
krat wel van je over”. Waarop vorst Marius riep: “Prins Mark d’n Urste!”. Daarna werd ik aangekleed als prins, dit houdt in dat ik de 
prinsenketting om kreeg, de steek opgezet kreeg en daarna werd mij de cape omgedaan. En tot slot om het geheel af te maken 
kreeg ik uit handen van onze voorzitter Jeroen van Dijk de prinsenscepter overhandigd. Vanaf dat moment is het officieel en ben ik 
Prins Mark d’n Urste, de 64ste hoogheid der Spruwwejagers!

Hierna werden mijn vrouw Nicole en de rest van mijn gezin op het podium geroepen. Aangezien ik als Prins Mark d’n Urste niet 
alleen de vereniging voor ga, werd de vraag aan mij gesteld door vorst Marius wie mijn adjudant zou worden. Dat was natuurlijk 
mijn maat Harold Liebreks, die ook al klaar stond in paterskleed dat hem nu ook ontdaan werd. Hij kreeg zijn adjudantensteek op 
en zijn vrouw Margret en gezin werden op het podium geroepen. Zo, nu waren we dan eindelijk compleet en ga ik “Prins Mark d’n 
Urste” samen met mijn adjudant Harold en onze partners er een geweldig mooi carnavalsseizoen van maken, onder het motto:

“VAN JONG TOT OUD, CARNAVAL IN MIERLO IS GOUD”

Alaaf!
Prins Mark d’n Urste 



Margrietstraat 126
Tel. 666086

Voor al uw dierenvoeding en dierenbenodigdheden.

DIERENSPECIAALZAAK “BENNIE”



Voorwoord van de burgemeester

Beste Spruwwejagers,

Voor jullie ligt de prachtige Kersenrijkse Carnavalsglossy 

“De Spruwwejager”.  Deze glossy weerspiegelt jullie 

carnavalsvereniging. Het wordt alsmaar sjieker en mooier bij de 

Spruwwejagers. Zeker met Prins Mark d’n Urste en zijn adjudant 

Harold. Twee rasechte Spruwwejagers, al sinds jaar en dag. 

En het motto van Prins Mark “Van jong tot oud, Carnaval in 

Mierlo is goud” past ook heel mooi bij het samengaan met CV 

De Stillekes. Jullie omarmen het jeugdcarnaval en blazen CV De 

Stillekes weer nieuw leven in. Dank jullie wel daarvoor. Carnaval 

moet je doorgeven; van generatie op generatie. 

Het Outdoor Carnaval is een blijvertje geworden. Zeer succesvol 

vorig jaar en dat zal dit jaar zeker weer zo zijn.

 
En jullie zoeken nadrukkelijk nog meer verbinding. Zo hebben 

jullie dit jaar twee pagina’s beschikbaar gesteld voor De Kersen-

plukkers. Ook hier geldt “Van jong tot oud, Carnaval in Mierlo is goud”. Jullie 

omarmen het seniorencarnaval en ook dat begint gelukkig weer op te bloeien. 

Complimenten aan De Spruwwejagers voor de organisatie van carnaval in 

Mierlo. Dat is elk jaar weer een hele klus en toch lukt het elk jaar weer om een 

mooi carnavalsprogramma te realiseren. 

Ik zie uit naar een gezellig carnavalsfisje. Even lekker hossen, de polonaise 

lopen en zo af en toe een beetje “hakkuh”. Ik hoop velen van jullie te treffen 

buiten op straat. En ik wens jullie een plezierige en zonnige carnaval. Een fijn 

fisje nie! 

Jos van Bree
Burgemeester Geldrop-Mierlo







Mizunallebal
Zaterdag 14 februari

Danny Panadero Pater Moeskroen

The Music Bingo
Maandag 16 februari

Dubbel Trubbel

Papa Lauda
14:00 uur

vanaf 14:00 uur

TICKETS



Ladies Night

De Jongens Van 
Je Weet Wel

Boerenbrulluft
Dinsdag 17 februari

20:00 uur

15:00 uur

Na de brulluft

Zondag 15 februari

Kisjeskearls
Normaal Tribute

 weddingplanner
Linda Kolen



Deelen Stoffen & Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD, Helmond
Tel. 0492-547023 
info@deelenstoffen.nl
www.deelenstoffen.nl



Een vluggertje was het zeker niet. Want wat hebben ze lang om elkaar heen gedraaid, 

Jeroen van tussen de Lempkes oit Luchen en Doortje van Paulus en Maria van de hundjes 

op de Trimpert.

Maar, op vrijdagavond 12 december 2025, heeft dan toch eindelijk het “antikkenen” 

plaatsgevonden in een goed gevulde Spruwwekooi en onder het oog van de voltallige 

boerenfamilies. Maar wat is er veel bier door de tapleidingen van ’t Mierles Huukske 

gegaan voordat dit “heugelijke” ook echt een feit is geworden.

We gaan een heel eind terug in de tijd, de tijd waarin zowel de ouders van Jeroen

(Truuske en Jacobus) alsmede de beide moeders van Doortje (Nel en Marietje) een 

boerenbedrijf runden die ook nog eens nabijgelegen waren. Daardoor zagen de twee 

huidige tortelduifjes elkaar regelmatig, al was er toen nog niet echt veel aan de hand, 

want van echt wederzijdse interesse was nog geen sprake. Jeroen had meer interesse in 

de hondjes bij Doortje op het erf, terwijl Doortje op haar beurt al op jonge leeftijd liever 

samen met haar moeders buiten zat te pimpelen in de zon.

Toen het bedrijf van Jacobus en Truuske, na een paar succesvolle overnames, verhuisde 

richting Luchen/’t Brand, verloren Jeroen en Doortje elkaar behoorlijk uit het oog. Wel 

zagen beiden elkaar regelmatig op feestjes en natuurlijk tijdens het carnaval in Kersenrijk.

Het was pas veel later toen de wederzijdse interesse begon. Doortje had inmiddels een 

baan bij de Boerenleenbank in Lampegat en ook Jeroen had daar werk bij een grote 

lampenfabrikant. Onderweg naar het werk, kwamen Jeroen en Doortje elkaar regelmatig 

tegen op de fiets. Jeroen probeerde dan altijd de aandacht van Doortje te trekken, maar 

meestal kon hij haar niet bijhouden op de fiets. Want Doortje had altijd haast. Totdat hij een 

keer onverwacht haar aandacht kreeg nadat hij op de Rielsedijk in een sloot was gefietst. 

Dat was trouwens op de terugweg van het werk na weer het zoveelste bedrijfsfeestje met 

de nodige borrels. Doortje heeft hem toen uit de sloot geholpen, liep daarbij zelf ook 

een nat pak op, en zo begon de vonk langzaam over te slaan. Vanaf dat moment fietsten 

beiden, zoveel als het uitkwam ook samen naar het werk. Een soort van koppeltje begon te 

ontstaan!

Na vele fietstochtjes samen duurde het echter nog tot het Kletsdiner, op 31 oktober 

2025 in de Spruwwekooi, toen de vonk eindelijk definitief oversloeg. Dat was een 

beetje gepland, Jeroen had het op een akkoordje gegooid met de uitbaatster die de 

tafelschikking maakte. En zo zaten, dus niet geheel toevallig, Doortje en Jeroen bij elkaar 

aan tafel. En dat was de avond waarop het gebeurde. Tijdens de kletsavond met veel 

gelach, lekker eten en veel plezier boven de tafel, ontstond er, ondanks dat Doortjes beide 

moeders er met hun neus bovenop zaten, ook een beetje plezier onder de tafel. 

En zo langzaam als het eerst ging, zo snel ging het daarna. Nog geen anderhalve maand 

later tekenden beide getuigen Jordanus en Antonius, zoals inmiddels al bekend, voor 

de verloving. En op carnavalsdinsdag 17 februari zal in de middag, het onechte huwelijk 

tussen Jeroen en Doortje een feit zijn. Een feest dat niemand in carnaval vierend Kersenrijk 

mag missen!

Jeroen en Doortje:
Het 45ste Boerenbruidspaar

    Familie
de Lamme Lempkes



Emopad 70 - 5663 PB Geldrop
Postbus 58 - 5660 AB Geldrop
Telefoon (040) 285 89 00 
Telefax (040) 285 82 85
E-mail: info@jvandewinkel.nl



Wij vonden het geweldig en zeggen: Spruwwejagers bedankt en Familie Spekjagers forever !! 

Truuske van ut Trommelke oit Brand 

(Audrey Geboers: Moeder van de bruidegom)

Een stijlvolle aanpakster die met hard werken inmiddels zoveel verdiend heeft dat ze zich nu perso-

neel kan veroorloven om het land te bewerken. Waar ze eerder blaren op haar handen kreeg van het

werken, krijgt ze die nu van het trommelen. Ze begeeft zich tegenwoordig tussen de hogere kringen van ’t Brand.

Nel van de Centen, dè moetje van Louieke en het Timmermenneke oit Brauwus  
(Rianne van den Eijnden: Moeder van de bruid)

Uit de Hellemondse stad voor haar grote liefde naar Mierlo gekomen. Zij zorgt dat het financieel allemaal goed
geregeld is op de boerderij. Haar lieftallige vrouw en dochter zijn daardoor nooit iets te kort gekomen. Samen met
haar vrouw en dochter kunnen ze goed genieten van een fles wijn.

Jordanus von Ela und Ranulphus aus Deutschland 
(Jordy Boeijen: Getuige van de bruid)

Vanuit Duitsland de grens overgekomen om op het Brabantse land te komen wonen. Via zijn Mierlese vriendin onder-

deel geworden van de familie. Werkzaam bij de Boerenleenbank om daar te zorgen dat alle boerenbedrijven op tijd

hun geld voor onder andere nieuwe landbouwmachines ontvangen. Ook regelmatig te vinden bij feestjes in Mierle

en hij staat nu opgesteld als getuige van Doortje.

Jacobus van Eindhoven tot Biesveld 

(Joep Betting: Vader van de bruidegom)

Een van oorsprong Lampegatse boer die het bedrijf steen voor steen heeft opgebouwd en tot het succes 

gemaakt heeft wat het nu is. Mede dankzij zijn inmiddels verkregen status als herenboer heeft hij lak aan alles 

en iedereen en doet hij precies wat hij zelf wil. Investeringen die eigenlijk naar het bedrijf zouden moeten, 

gaan vaak op aan dure hobby’s en carnaval.

Jeroen van tussen de Lempkes oit Luchen (Jeroen van Dijk: Bruidegom)
De ietwat verwende en luie zoon van Jacobus en Truuske en een echt moederskindje dat nog nooit op het land gewerkt heeft. Brengt zijn tijd voornamelijk door met feesten en carnaval vieren, ondanks dat hij daar een keer hard op zijn neus gevallen is. Om hem toch nog iets voor de maatschappij te laten betekenen hebben zijn ouders een baan voor hem geregeld als lampen inpakker bij Signify.

Marietje het Zusterke van Tummeske en Netje uit de Bisschop van Mierlostraat 
(Marieke van de Burgt: Moeder van de bruid)

De hardwerkende moeder in de zorg. Werkt bijna dag en nacht. Dochter van een timmerman. Zij hebben samen de kleine 

boerderij tot een mooi vrouwen paleisje gemaakt. Wat af en toe een gezellige bende is. En waar regelmatig de slingers 

worden opgehangen.

Doortje van Paulus en Maria van de Hundjes op de Trimpert 
(Dorien van Hoek: Bruid)

Een echte Mierlese dorpsmeid. Opgegroeid met 2 moeders op een kneuterboerderij op de Trimpert. Werkt hard voor 

haar centen om straks een goed pensioen te krijgen. Heeft inmiddels het platteland verlaten om te gaan werken in de 

grote lichtstad. Het feestvieren is haar met de paplepel ingegoten. Samen met haar moeders houdt ze wel van een dansje 

en een drankje.

Antonius Delphino ‘t Kraaike van Heesch 
(Antoin Dolphijn: Getuige van de bruidegom)

Een rijke aristocraat uit de heerlijkheid Heeze en al sinds jaar en dag kind aan huis bij de familie.  Bijna dagelijks steekt 

hij de Strabrechtse heide over naar Mierle om neer te kijken hoe de plebs op het land aan het werken is. Onlangs 

reed hij een deuk in de gloednieuwe John Deere van de familie, daar waren ze dan weer niet zo blij mee.

Familie De Lamme Lempkes 2026





Beste Spruwwejagers en Spruwwejagerinnekes,
Wat hebben Prins Rob d’n Urste en ik, Adje Wesley, samen met onze gezinnen een kei mooi seizoen gehad!Met als toppunt het buiten-carnaval. Wat was dat fantastisch: Eén groot feest voor jong en oud.Ik wil dan ook iedereen bedanken die al die dagen aanwezig was. Ook een dankwoord aan alle carnavalsverenigingen; We werden overal hartelijk ontvangen. Peter, Nicole en al het personeel van ’t Mierles Huukske stonden ook altijd voor ons klaar – echt top!

En natuurlijk wil ik ook alle Spruwwejagers, Spuwwejagerinnekes en de dansgarde bedanken. Zonder jullie hadden we niet zo’n topjaar gehad.En zeker niet op de laatste plaats: Onze geweldige Prins Rob d’n Urste, Esmée, ons Ilse en de kinderen. Wat hebben we samen een schitterend carnavalsseizoen neergezet. Veel gelachen, gehost, gedronken en vooral heel veel plezier gemaakt. “Mizunalle!”
Voor het komende carnavalsjaar wens ik Prins Mark d’n Urste en zijn adjudant Harold een fantastisch jaar, met vele mooie momenten en hoogtepunten.
Groeten,

Oud-adjudant Wesley

Oh wat een jaar!
Was het wel een volledig jaar? Het vloog namelijk 

voorbij! Voor ons een compleet nieuwe beleving, 

voor mij een jongensdroom die uitkwam. Ook was 

het Outdoor carnaval een compleet nieuwe beleving 

voor de carnavalsvereniging en heel Kersenrijk. Een 

beleving die we in onze regio nog niet zo goed kennen, 

buiten carnaval vieren. Wat was het een feest met een 

grandioos programma tijdens het Outdoor Carnaval. 

Laagdrempelig zoals de vereniging, de toekomst van 

carnaval in Kersenrijk.

Nieuwe maar ook traditionele 

belevingen
Geweldig om te zien hoe ons motto, ”Carnavalle 

doen we Mizunalle”, omarmd werd door iedereen in 

Kersenrijk. Wat geweldig dat heel veel mensen samen 

met ons bij de Spruwwekooi kwamen ”carnavalle”, wij 

hebben genoten van de mensenmassa toen we op 

het podium stonden maar zeker ook intens genoten 

van alle gesprekken en proost-momenten met al die 

carnavalsvierders. De klapper op de vuurpijl was toch 

echt wel op maandag met carnaval. Het bekende 

fenomeen van Stratumseind, The Music Bingo, streek 

neer in Kersenrijk. Een straat vol met feestende, 

zingende en polonaise lopende carnavalsvierders. 

In de avond nog afsluiten met Immer Hansi gevolgd 

door de blaaskapellen Simpel Zat en De Durbloazers, 

hier kwamen nieuwe belevingen samen met 

traditionele belevingen. Eigenlijk kan er weinig op 

tegen de beleving van een goede blaaskapel als je 

het mij vraagt.

Letterlijk MIZUNALLE

Hoeveel vertrouwen kan men geven? Nou heel erg 

veel! Vanaf minuut één werd er door de vereniging, 

in het bijzonder het bestuur maar ook door de 

Afscheidswoord Rob

uitbaters van ’t Mierles Huukske, meegedacht 
met ideeën van deze eigenwijze Prins 
(knipoog). Samen hebben we veel bereikt 
waar we de komende jaren samen op gaan 
doorbouwen. Jullie zijn dus nog niet 
van me af. Ook het op de kaart zetten 
als Kersenrijk als merk blijft een 
speerpunt, de eerste aanzet met de 
gezamenlijke Prinsenfoto was al een 
feestje.

Er zijn te veel mensen om te 
bedanken dat ik niet iedereen bij 
naam ga en kan noemen. Wie 
ik wel wil benoemen zijn mijn 
ouders en mijn schoonmoeder. 
Zij hebben onze kinderen meer 
dan normaal op bezoek gehad 
voor een logeerpartijtje, dank jullie wel! In het bijzonder wil ik mijn vrouw Esmée bedanken. Dank je wel voor het aan mijn zijde staan maar zeker ook voor het blijven runnen van ons gezin. Dankzij jou is het uit laten komen van mijn jongensdroom mogelijk geweest.

Last but not least! Ilse en Wesley. Ik kan me nog herinneren hoe wij bij jullie in de woonkamer stonden met een heel belangrijke vraag. Gelukkig zeiden jullie meteen ja. Het is niet in woorden uit te drukken hoeveel jullie voor mij betekend hebben. Esmée en ik hadden ons geen beter koppel in carnavals-crime kunnen wensen. 

Als afsluiter wil ik graag Prins Mark d’n Urste en Adjudant Harold net zoveel plezier wensen als wat wij afgelopen jaar met deze geweldige vereniging gehad hebben. 

Alaaf!

Oud prins Rob d’n Urste 

Afscheidswoord
     Wesley 



Dorpsstraat 208 
5731 JL Mierlo
T 0492 664 433

dinsdag t/m vrijdag 09:00–18:00
zaterdag 09:00–17:00
zondag Gesloten

www.bengoede.nl

Voor exclusieve geschenken, woonaccessoires en delicatessen.
U kunt bij ons ook terecht voor verse bloemen en groendecoraties.

RIVA ROSE I Vesperstraat 2 I 5731 GS Mierlo I T: 06 16567493 
www.rivarose.nl I info@rivarose.nl

RIVA ROSE

Advies • Aanleg • Onderhoud • Uw MVO vergroten

Groenprojecten
e

Kies voor de kracht van groen
www.dupre-groenprojecten.nl

Slegersstraat 75, 5706 AW Helmond

0492 52 33 30

Contact



2015
Gerko van Loon
Marcel de Vorst
Wim Jacobs †

2019
Yvonne van Loon

Aart van der Gaarden
Harold Liebreks

2023
Rudie Nooijen
Mark Sanders

2025

Robin Liebreks

Marcel Tijs

2016
Hans Joosten
Jos Lenssen

2020
John Jacobs

2017
Joost Kosman

Gerard de Koning
Toos Goossens †

2022
Marius van den Eijnden

2018
Piet van den Eijnden †

Barend van Hoof

C.V. de SpruwwejagersPRINSENGALERIJ

Huisorde dragers van C.V. de Spruwwejagers

1963:	 Prins Jan d’n Urste	 ( Jan van de Sanden †)

1964:	 Prins Tiny d’n Urste	 ( Tiny van Mierlo †)

1965:	 Prins Tiny d’n Urste	 ( Tiny van Mierlo †)

1966:	 Prins Mathie d’n Urste	 ( Mathie van Hoof †)

1967:	 Prins Mathie d’n Urste	 ( Mathie van Hoof †)

1968:	 Prins Jan d’n Urste	 ( Jan van de Sanden †)

1969:	 Prins Wim d’n Urste	 ( Wim Verbeek †)

1970:	 Prins Wim d’n Urste	 ( Wim Verbeek †)

1971:	 Prins Rini d’n Urste	 ( Rini van Hoek †)

1972:	 Prins Gerrit d’n Urste	 ( Gerrit van Els †)

1973:	Prins Gerrit d’n Urste	 ( Gerrit van Els †)

1974:	 Prins Ad d’n Urste	 ( Ad van de Reek )

1975:	 Prins Jan d’n Twidde	 ( Jan Klaus †)

1976:	 Prins Ad d’n Twidde	 ( Ad van de Horst †)

1977:	 Prins Harrie d’n Urste	 ( Harrie van Opbergen †)

1978:	 Prins Rini d’n Urste	 ( Rini van Hoek †)

1979:	 Prins Gerrit d’n Urste	 ( Gerrit van Els †)

1980:	 Prins Barend d’n Urste	 ( Barend van Hoof )

1981:	 Prins Mies d’n Urste	 ( Mies Slits †)

1982:	 Prins Rini d’n Urste	 ( Rini van Hoek †)

1983:	 Prins Wim d’n Twidde	 ( Wim van de Leest †)

1984:	Prins Mies d’n Urste	 ( Mies Slits †)

1985:	 Prins Tiny d’n Urste	 (Tiny van Holstein )

1986:	 Prins Jan d’n Derde	 ( Jan Dirks )

1987:	 Prins Frans d’n Urste	 ( Frans Cornuyt †)

1988:	 Prins Frans d’n Twidde	 ( Frans Maas )

1989:	 Prins Toon d’n Urste	 ( Toon de Greef )

1990:	 Prins Jan d’n Vierde	 ( Jan Looymans )

1991:	 Prins Arjen d’n Urste	 ( Arjen Schampers )

1992:	 Prins Ad d’n Derde	 ( Ad van den Wittenboer †)

1993:	 Prins Ben d’n Urste	 ( Ben Goede )

1994:	 Prins Michiel d’n Urste	 ( Michiel Lenssen )

1995:	Prins Peter d’n Urste	 ( Peter van Hoek )

1996:	 Prins Hans d’n Urste	 ( Hans van Dijk )

1997:	 Prins Maarten d’n Urste	 ( Maarten Lenssen )

1998:	 Prins Rene d’n Urste	 ( Rene Verwijst )

1999:	 Prins Mathé d’n Urste	 ( Mathé Klaus )

2000:	 Prins Jos d’n Urste	 ( Jos Lenssen )

2001:	 Prins Martien d’n Urste	 ( Martien van der Westen )

2002:	 Prins Wiljan d’n Urste	 ( Wiljan Truijen )

2003:	 Prins René d’n Twidde	 ( René Knapen †)
2004:	 Prins Ties d’n Urste	 ( Rien van Hoof )
2005:	 Prins Nol d’n Urste	 ( Arno Smetsers )
2006:	Prins Math d’n Urste	 ( Math van Knippenberg )
2007:	 Prins Marius d’n Urste	 ( Marius van den Eijnden )
2008:	 Prins Christian d’n Urste	 ( Christian Goossens )
2009:	 Prins Piet d’n Urste	 ( Piet van den Eijnden †)
2010:	 Prins Marco d’n Urste	 ( Marco de Boon )
2011:	 Prins Marcel d’n Urste	 ( Marcel Tijs )
2012:	 Prins Geert d’n Urste	 ( Geert Couwenberg )
2013:	 Prins Harold d’n Urste	 ( Harold Liebreks )
2014:	 Prins Jorg d’n Urste	 ( Jorg Vennix )
2015:	 Prins Gerald d’n Urste	 ( Gerald van Hoof )
2016:	 Prins Gert-Jan d’n Urste	 ( Gert-Jan Slits )
2017:	Prins Eric d’n Urste	 ( Eric de Koning )
2018:	 Prins Hans d’n Twidde	 ( Hans Klink )
2019:	 Prins Rudie d’n Urste	 ( Rudie Nooijen )
2020:	 Prins Willem d’n Urste	 ( Willem van Leerdam )
2021:	 Prins Willem d’n Urste	 ( Willem van Leerdam )
2022:	 Oud-prinsen der Spruwwejagers*
2023:	 Prins Perry d’n Urste	 ( Perry Tijs )
2024:	 Prins Jack d’n Urste	 ( Jack Ritzen )
2025:	 Prins Rob d’n Urste	 ( Rob van Dijk )

*	 Prins Willem d’n Urste,
	 Prins Harold d’n Urste,
	 Prins Marius d’n Urste,
	 Prins Eric d’n Urste,
	 Prins Rudie d’n Urste
	 Prins Hans d’n Twidde



+31 6 2362 0503
info@mvrsignmaker.nl
mvrsignmaker.nl
Industrieweg 46, Mierlo



LADIES NIGHT
ZONDAG 15 FEBRUARI
Disco Glitter Edition 

De Jongens van je weet wel
Bekend van Crazy Piano's
Met meer dan 400 optredens per jaar is ‘De Jongens van Je 
Weet Wel’ de meest geboekte live pianoshow van Nederland.

Dit is pure 'live piano entertainment' waarbij het publiek 
bepaalt wat er gespeeld wordt. Vraag je favoriete nummer
(“je weet wel, dat ene liedje”) aan bij de Jongens, want deze 
piano-entertainers spelen alles – dus “zeg ’t maar.” Alle hits 
komen in duizelingwekkend tempo voorbij op een feestelijke 
sing-a-long-avond vol verzoeknummers. Uiteraard spelen zij 
in veelvoud muziek in het Disco Glitter thema.



Hypotheken  |  Verzekeringen  |  Pensioenen  |  Betalen  |  Sparen

Met jouw danstalent een uitglijder gemaakt?
Ook dan zijn we er voor jou.

Loop bij ons binnen
zonder afspraak.
Onze deur staat
voor je open.

Marktstraat 18 , Mierlo
0492 - 66 17 12  I  mierlo@veldsink.nl  I  veldsink.nl

Fijne carnaval!



Prins Mark d’n Urste
Levensloop van

Op 31 maart 1972 werd ik geboren,
want 1 april was natuurlijk geen optie…
Ik was meteen een flinke knul van
ruim 9 pond.

Wieg
Mijn wieg stond in de Adriaen Banckertstraat in Geldrop, 
als zoon van Peter en Thea en broertje van Anita en Peter.
Na de eerste drie jaar daar te hebben gewoond, zijn we
verhuisd naar de Kerkakkers in Mierlo. Daar ging ik
naar de kleuterschool, toen nog de Margrietschool
in de Margrietstraat. De basisschool St. Lucia was
om de hoek, tegenover de kerk waar nu het
bejaardenhuis en het huisartsencentrum
gevestigd zijn. 

Daar heb ik zes jaar op de basisschool gezeten.
Enkele jaren later zijn we verhuisd naar de Trimpert in Mierlo. 
Deze boerderij heeft ons pap toen compleet verbouwd. Ik ging 
vanaf daar naar de land- en tuinbouwschool in Someren, eerst 
op de fiets en later met de brommer. Daarna zijn we nog een 
keer verhuisd, naar de Overakker.

Vaak ging ik met ons pap, mijn broer en oom naar de 
motorcross; mijn neef reed daar met zijn zijspan. Hier denk ik 
met mooie herinneringen aan terug.

Basketballen deed ik ook graag; ik was wekelijks te vinden in 
de sporthal bij Black Out, Mierlo’s basketbalteam.
En er mocht ook nog gezongen worden bij Feeling Free; 
daarmee heb ik veel leuke en mooie evenementen mogen 
meemaken in binnen- en buitenland.

Baantjes
Ik heb ook veel baantjes gehad bij tuinders en boeren in de omgeving om een leuk centje bij te verdienen, want het stappen 
zat er ook al vroeg in. Met vrienden van de land- en tuinbouwschool in Someren gingen we vaak naar De Drie Fonteinen of De 
Herberg in Asten, en af en toe naar Apollo in Deurne. Toen ik een keer met vrienden opstap ging naar de Joek in Geldrop, kwam 
ik daar Nicole tegen.

Toen kwam de tijd van de dienstplicht. Ik werd geplaatst in Utrecht, op de Kromhoutkazerne. Al snel had ik besloten dat ik 
hiermee door wilde en tekende bij voor minimaal vier jaar als TSP’er (technisch specialist voertuigen). Ik vertrok naar Seedorf 
nog voordat mijn dienstplicht was afgelopen. Daar heb ik veertien maanden gezeten. Ik was daar vaak twee à drie weken achter 
elkaar en dan weer een week thuis. Nadat mijn tijd in Seedorf was afgelopen, werd ik overgeplaatst naar het KMS in Weert. Daar 
heb ik een mooie tijd gehad. Daarna werd ik als korporaal naar Oirschot overgeplaatst. Hier heb ik een fijne tijd gehad, veel 
meegemaakt en een groep goede vrienden aan overgehouden. We zien elkaar nog steeds twee à drie keer per jaar, samen met 
onze vrouwen.

(vervolg op pag. 29)

met een GOUDENGOUDEN randje…



Verzekeringen | Hypotheken | Sparen | Lenen 

Tel 06-30231226 

www.vdnosterum.nl | info@vdnosterum.nl
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Fysiotherapie
Revalidatie & Training

fysio-rakthof.nl 0492 - 51 65 49
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(vervolg van pag. 27) 

Samenwonen en een gezin stichten
In de tussentijd zijn Nicole en ik gaan samenwonen. Dit werd voor ons beiden ons eerste stekje, in Geldrop, in de Leemkuijlen, in de 
buurt van onze families in Mierlo. Na zo’n drie jaar kregen we de kans om terug richting Mierlo te verhuizen. Daar wonen we nu nog 
steeds, op de Langenakker. Ik heb defensie verlaten en ben thuis in ons eigen familiebedrijf aan de slag gegaan, namelijk in de bouw. 
Iets heel anders dan ik gewend was, maar het voelde goed; dit was bekend terrein. 
Mijn ouders hadden dit bedrijf al jaren.
Ook Nicole werkte mee in het bedrijf. Ondertussen
zijn Nicole en ik getrouwd. We hebben drie kinderen
gekregen: een zoon Jim en twee dochters,
Nina en Sacha.
Na enkele mooie en fijne jaren kwam er door
omstandigheden helaas een eind aan het bestaan
van ons bedrijf. Ik ben toen meteen doorgestart
met mijn eigen bedrijfje: Sanders Totaal Afbouw,
dat nu al zo’n twintig jaar bestaat.

De Spruwwejagers
In 2012 sloten we ons samen met vrienden Rudie en Susan aan bij de vereniging C.V. de 
Spruwwejagers. Al snel voelden we ons hier thuis en maakten we veel nieuwe vrienden. Na 
korte tijd werd ik gevraagd voor het bestuur, dat heb ik vijf jaar gedaan als penningmeester en 
daarna nog als bestuurslid. Maar er waren zoveel meer commissies waar ze mijn hulp konden 
gebruiken, dus ach ja, dan die ook maar. En zo zit je dan ineens in de technische commissie en 

bijna alle andere commissies die op de een of andere manier op je pad kwamen.

Onze kinderen hadden ook hun rol: Beide dames gingen bij de dansgarde, waar ze vaak 
op heel wat plaatsen mooie bekers hebben gewonnen, en onze zoon was jeugdprins in 
2014. Vaak gingen we met een mooie groep vrienden uit de vereniging naar campings 
in Bergeijk en Zeeland. In 2019 werd ik gevraagd om naast Rudie te staan toen hij 
prins werd; dit heb ik toen ook meteen gedaan als adjudant. Hier heb ik veel mooie 
herinneringen aan overgehouden. Daarna ben ik weer aangesloten als raadslid.
Vaak werd er geroepen: “Nu is het jouw tijd om prins te worden,” maar dat paste dan 
niet door welke omstandigheden dan ook. Ik gaf dan als antwoord: “Mijn tijd komt nog 
wel.”

En ja, zo is het dan ook: Ik mag dit seizoen de Spruwwejagers voorgaan als 64ste prins: 
Prins Mark d’n Urste. Dit ga ik doen met mijn goede vriend Harold Liebreks; hij zal naast 

mij staan als mijn rechterhand, adjudant Harold.

Wij hopen met jullie allemaal een heel mooi en fijn carnavalsfeest te mogen maken.

Want: Van jong tot oud, carnaval in Mierlo is goud!



Prins Mark d'n Urste Adjudant Harold

"Van jong tot oud, carnaval in Mierlo is goud!"

2026 2026



Prins Mark d'n Urste Adjudant Harold

"Van jong tot oud, carnaval in Mierlo is goud!"

2026 2026



POWERED BY: CHERRY CHOP BARBERS • Locatie: Plein achter de Kerk in Mierlo • WWW.BARBERQ.NU 
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Rock KuvversRock Kuvvers

PETER PETERMANPETER PETERMAN
High-energy garagerockHigh-energy garagerock

SUNLIT MOONSUNLIT MOONSUNLIT MOON
AmericanaAmericana

30 MEI 2026  18.00 UUR  GRATIS ENTREE30 MEI 2026  18.00 UUR  GRATIS ENTREE

BLUES-ROCKBLUES-ROCK
 EMPIRE EMPIRE
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Spruwwejagers eert trouwe leden

De start van het jaarlijkse carnaval wordt door de Spruwwejagers traditiegetrouw benut voor het huldigen van jubilarissen en 

eren van vrijwilligers in residentie ’t Mierles Huukske (de Spruwwekooi).

Het was een drukke zaterdagochtend voor Jeroen van Dijk, de voorzitter van carnavalsvereniging De Spruwwejagers. Na het 

thuis ophalen met de complete vereniging van Prins Rob d’n Urste zijn vrouw Esmée en de kids Mink en Krijn en de officiële 

opening in de residentie van het carnaval 2025, had Jeroen van Dijk de eer drie jubilarissen te mogen huldigen. 

Twee leden, Perry Tijs en Eric Klomp ontvingen de oorkonde en speciale jubileumspeld behorend bij het 11-jarig 

lidmaatschap. De derde jubilaris, Peter Slits staat inmiddels al 44 jaar op de ledenlijst van De Spruwwejagers en werd 

eveneens op passende wijze in het zonnetje gezet. 

Adjudant Wesley, Prins Rob d’n Urste met de jubilarissen en 
nieuwe dragers van de Spruwwejagers Huisorde

De jubilarissen

Huisorde
der Spruwwejagers

Naast de jubilarissen werden ook de leden

Robin Liebreks (onder meer 11 jaar Grootvorst)

en Marcel Tijs geëerd voor hun jarenlange inzet en

betrokkenheid bij De Spruwwejagers.

Voor hun verdiensten kregen zij beiden de speciale

Spruwwejagers Huisorde opgespeld. Ook de dames

van de jubilarissen en nieuwe dragers van de

Huisorde werden betrokken bij de huldiging en

kregen een mooie bos bloemen overhandigd. 

Perry Tijs

Robin Liebreks

Marcel Tijs

Eric Klomp

Peter Slits



ICT dienstverlening - Server & PC Beheer - Netwerkbeheer 
Website & Domeinhosting - Cloud & VoIP oplossingen

Breed pakket aan ICT oplossingen en diensten
Gunstige prijs en kwaliteitsverhouding

Uitstekende service 365 dagen per jaar

Kijk op onze website WWW.ASMIERLO.NL
voor meer informatie of

neem contact met ons op!

AutomatiseringsService Mierlo Uw ICT Partner
Brugstraat 14a • 5731 HH Mierlo • 0492 842 312 •  info@asmierlo.nl

AL MEER 

DAN 20 JAAR EEN 

BEGRIP IN DE ICT

 VOOR MIERLO EN 

OMSTREKEN!

Heuvel 2, 5731 AM Mierlo | 0492-661258 | info@denheuvel.nl | www.denheuvel.nl

DENHEUVEL
RESTAURANT

RESERVEREN:
Online via www.denheuvel.nl of telefonisch op 0492-661258

RESTAURANT 
GEOPEND MET 
CARNAVAL

 
Wij zijn vrijdag, 

zaterdag, zondag en 
maandag geopend  

vanaf 17.00 uur  

Reserveren gewenst via 
www.denheuvel.nl

DINER 
CARNAVALESQUE
Carnavalsmaandag - vanaf 17.00 uur

A la carte 
dineren onder  
het genot  
van gezellige  
live muziek! 

Voor groepen vanaf 8 personen 
serveren we een keuzemenu wat 
persoonlijk besproken wordt, 
informeer naar de mogelijkheden!

DINER MET EEN LACH
Zaterdag 14 maart 2026 - 18.30 uur

5-GANGENDINER € 57,50
Exclusief consumpties

Plezier van 
3 tonpraoters  
met een 
heerlijk diner. 
 
Peter van de Maas, 
Jasper van Gerwen & 
Iveke  van Gerwen 



Iedere club of vereniging heeft ze wel in hun midden. Van die echte verenigingsmensen zoals 
Spruwwejager jubilaris Aart van der Gaarden. Een clubman waar de Spruwwe nimmer tevergeefs 
een beroep op kunnen doen. Inmiddels 22 jaar lid volgens de ledenadministratie van de club en een 
staat van dienst waar je u tegen zegt. Niet dat hij er mee te koop loopt, integendeel Aart is zo iemand 
die meer van de achtergrond is. Alhoewel, vanwege zijn huidige functie als ceremoniemeester, de 
tweede periode alweer, voert hij bij officiële opkomsten de grote groep Spruwwejagers aan of 
dat het zijn dagelijkse werk betreft. Hij houdt alles in de gaten zodat alles op rolletjes verloopt en 
springt bij daar waar nodig is. 

Één van zijn stokpaardjes was jaren geleden de mede organisatie van de RKT, de Regionale 
Kampioenschappen Tonproaten. Tot Aarts grote spijt staat deze niet meer in het 

jaarprogramma bij de vereniging waar Aart inmiddels alweer een jaar of 26 bij betrokken 
is. Eerst als carnavalsvierder en nadat hij vanuit het Eindhovense Lampegat al vrij 

spoedig door hun goede vrienden Eric en Marjan besmet was geraakt met het 
Spruwwejagers-virus als lid. Één van de virussen dat niet zo erg is. Integendeel! 
‘Eenmaal een Spruwwejager, voor altijd een Spruwwejager’ is zeker bij de 
familie Van der Gaarden van toepassing gezien ook echtgenote Corrie een 
echte Pink Lady is en zoon Teun het carnaval vieren bij de Spruwwejagers niet 
van een vreemde heeft. In 2013 was Teun zelfs Jeugdprins en in 2022 

                                                                                                    Adjudant van Prins Harold d’n Urste voor één dag. 

In gesprek met jubilaris Aart is het meer luisteren dan praten, zoveel leuke anekdotes en wetenswaardigheden die hij zomaar op 
een donkere maandagavond uit zijn mouw schudt. Zoals zijn zitting in de Jubileumcommissies tijdens het 44- en 55-jarig bestaan in 
respectievelijk 2006 en 2017. Vooral over het laatste jaar 2017 zou hij bij wijze van spreken zomaar een boek kunnen schrijven. Lid 
van de Jubileumcommissie maar ook nog eens Adjudant van zijn goede vriend Eric de Koning de Jubileumprins tijdens het 55-jarig 
bestaan. “Een geweldig jaar met louter hoogtepunten. De carnavalsduik in recreatieplas Berkendonk te Helmond en daags erna te 
gast bij Omroep Brabant. Maar ook de geweldige samenwerking met andere Prinsen en Adjudanten uit Mierlo en omstreken, waarmee 
we nog steeds elk jaar een keertje als groep afspreken”, aldus Aart die ook nog een keertje terugblikte op de speciale vendelgroet 
midden op de Marktstraat voor ’t Tapperijke. “Een verrassing voor Prins Math d’n Urste”, zo vertelt Aart die ook betrokken was bij het 
boerenbruiloft gebeuren in 2024 en samen met de ‘Familie Spekjagers’ een fantastisch jaar heeft beleeft. 

Aart van der Gaarden, 22 jaar lid der Spruwwejagers, een druk baasje, maar bovenal een echte carnavalsliefhebber! 

Het is alweer ruim twee keer elf jaar geleden dat Christian Goossens Niall enthousiast maakte om lid te 
worden van de Spruwwejagers. Een grote stap? Eigenlijk helemaal niet, wat het nieuwe lid voelde zich 
direct thuis binnen carnavalsvereniging de Spruwwejagers. En nog steeds wat ook blijkt uit het 
enthousiasme waarmee jubilaris Niall vertelt over de club die een belangrijke rol in zijn leven speelt. 

Al 22 jaar maakt Niall, geboren in Australië, deel uit van de wijze Raad van Elf. Daar waar nodig is 
kan men altijd op hem rekenen. Vooral de periode dat hij als Hoffotograaf actief was binnen de 
Spruwwejagers hadden ze aan de huidige jubilaris een hele goeie. Niets ontging hem en alle speciale 
momenten en gebeurtenissen legde hij stuk voor stuk vakkundig vast met zijn digitale camera. 
Duizenden kleurrijke foto’s maakte hij in de kleine zeven jaar dat hij zich bezig hield met fotografie 
voor de Spruwwejagers. Een drukke maar vooral ook prachtige tijd waarvoor de toenmalige 
Dorstlustige Hoogheden Niall nog steeds bijzonder dankbaar zijn.

Tijdens de 22 jaar die Niall actief is binnen de Spruwwejagers heeft hij vele Prinsen en 
Adjudanten voorbij zien komen en menig feestje met hen meegemaakt. Ja, Niall was en is 
er (bijna) altijd! Of het nu de avond van de Prins onthulling is, de Boerenbruiloft, deelname 
aan de Optocht, het Zomercarnaval, op Niall kunnen ze rekenen. Zo ook die ene keer 
in 2006 toen Math van Knippenberg de Spruwwejagers voorging als Jubileum Prins 
Math d’n Urste en een eis van de kapers groep van Gilde Sint Sebastiaan moest worden 
ingewilligd. 

 (vervolg op pag. 37)
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Aart van der Gaarden 22 jaar 

‘Spruwwejager’ 

Niall Eilander 22 jaar ‘Spruwwejager’ 
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Ben Goede 33 jaar ‘Spruwwejager’ 

    

Overgewaaid vanuit het Amsterdamse en op zijn zeventiende neergestreken in Geldrop kwam 
jubilaris Ben Goede al spoedig in aanraking met het jaarlijkse feest der feesten, het carnaval. 
En zeker toen Ben en Anny verhuisd waren naar Mierlo en een kapperszaak in winkelcentrum 
Den Binnen runden. Het is begin negentiger jaren als Ben voor het eerst benaderd werd om 
Prins der Spruwwejagers te worden. Helaas voor de Spruwwe kwam dit iets te vroeg waarna 
de toenmalige prinsencommissie Ben vroeg om dan als ‘schijnprins’ te fungeren zodat de 

aanstaande Prins Ad d’n Urste een beetje uit de wind gehouden kon worden en de 
diverse kapersgroepen daardoor op het verkeerde been werden gezet.

Maar goed, een jaar later stond de afvaardiging van de prinsencommissie 
wederom op de stoep. Of Ben ……………… Dit keer hadden de 
Spruwwejagers meer geluk, want toen was het wel een volmondig JA voor 
de huidige jubilaris met 33 jaar Spruwwejagers achter zijn naam. Spijt 
heeft hij er nooit van gehad dat hij JA had gezegd, want nu nog geniet 
Ben van zijn prinsenschap in 1993 en de jaren die hij actief was binnen de 
Spruwwejagers. En actief was hij de afgelopen 33 jaar! Want wie kan zeggen 

dat hij zo’n tien jaar voorzitter was, ruim vijftien jaar Vorst, begeleider van de dansmariekes van de Spruwwe? Die moet je met een loep 
gaan zoeken als je er al eentje vindt. Voor al zijn vrijwilligerswerkzaamheden werd jubilaris Ben jaren geleden benoemd tot Lid van 
Verdienste der Spruwwejagers. Een mooie eretitel zoals ook de Koninklijke Onderscheiding die hij afgelopen jaar tot zijn verrassing 
ontving zijn het levende bewijs van zijn grote verdiensten voor de gemeenschap Mierlo. Niet onvermeld mag blijven dat ook de 
kinderen Luc en Vera actief zijn geweest binnen de Spruwwejagers als danser en danseres. Ben, Anny, Luc en Vera, een echte Spruwwe 
familie.

Zo ook Ben’s inzet voor de jubileumcommissie voor het 44-jarig bestaan der Spruwwejagers in 2006, de organisatie van de diverse 
speciale Dienstenveilingen én niet te vergeten zijn initiatief in Mierlo een Carnavalsliedjes Festival op te zetten. Tientallen festivals 
vonden er sinds eind negentiger jaren in Mierlo plaats. Met Ben als één van de fanatieke organisatoren én steevast stond ook zijn naam 
als artiest op de deelnemerslijst genoteerd. 

Zingen, één van Ben’s grote hobby’s waartoe ook de tennissport behoort en zich verdienstelijk maken voor Magisch Mierlo, het 
driedaagse winterse evenement dat om de twee jaar op de evenementenkalender van de gemeente Geldrop-Mierlo staat genoteerd.
Na vele jaren als solist deelgenomen te hebben aan het Mierlose Carnavalsliedjes Festival is hij inmiddels ook alweer ruim vijftien jaar 
actief binnen de amusementsgroep WAI, waar verder ook Jan Looijmans en Mart van Breemen deel van uitmaken. Toeval of niet, ook 
beiden oud-voorzitter van de Spruwwejagers. Er is bijna geen zaal, kroegje of podium in de regio of het zingende drietal heeft er een 
moppie gezongen. 

Prachtig vindt jubilaris Ben binnen de Spruwwejagers ook de Club der oud-Prinsen ook wel bekend als het Genootschap Oud Prinsen. 
Een skôn club die jaarlijks in oktober samenkomt om de jaarlijkse Prins te testen of deze toegelaten kan worden tot de G.O.P. Ook 
tijdens het eigen Prinsenbal en Prinsreceptie hijsen een groot aantal oud-Prinsen der Spruwwejagers zich nog een keer in het zwarte 
pak om acte de présence te geven. Steevast zijn Ben en Anny hierbij aanwezig, zoals ook Anny tijdens hun actieve Spruwwejagers 
carrière aanwezig was als er iets gedaan moest worden. Twee echte clubmensen die tijdens de opening van het carnaval 2026 op 
zaterdag 14 februari terecht nog een keertje in het zonnetje worden gezet.  

(vervolg op pag. 39)

(vervolg van pag. 35)

Er moest een vendelgroet worden gebracht aan de nieuwe Dorstlustige Hoogheid en één van de vendeliers midden op de Marktstraat 
was Niall Eilander! Middels een speciale spoedcursus verzorgt door toenmalig Regerend Deken Tonny Schönhoff, schoonvader van 
Prins Math d’n Urste werd door het drietal gelegenheidsvendeliers een prachtige demonstratie vendelen ten toon gespreid. Nu 
heden ten dagen komt het optreden nog wel eens ter sprake. Niet zo vreemd als je weet dat een zestal Spruwwejagers ook op de 
ledenlijst van het Gilde Sint Sebastiaan voor komen. Waarvan er zelfs vier in het verleden actief zijn geweest als Prins Carnaval der 
Spruwwejagers!

Beide verenigingen zijn dan ook trots op de goede onderlinge band en de nauwe contacten die zij al jarenlang met elkaar 
onderhouden. Ook zijn ze beiden trots op hun lid Niall Eilander, en niet alleen omdat hij de komende carnaval gehuldigd zal worden 
als jubilaris!
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Johan der Kinderen 11 jaar 

‘Spruwwejager’

Het is zomaar een door-de-weekse avond in de herfst van 2014 als jubilaris Johan der 
Kinderen ’s avonds gebeld wordt door zijn kameraad Gerald van Hoof. Of hij even 

langs kan komen want zijn kraan lekt. “Dat kan niet want die heb ik zelf gemaakt”, 
zo reageerde Johan 100% overtuigd van zijn eigen kwaliteiten. Uiteindelijk had 

hij helemaal gelijk, want het bleek geen lekkende kraan maar een leugentje 
om bestwil van Gerald om Johan naar huize Van Hoof te lokken om hem de 
vraag voor te kunnen leggen, of hij zijn Adjudant wilde worden tijdens het 
carnavalsseizoen 2014-2015. 

Natuurlijk was Johan overvallen en had hij die vraag niet verwacht. Twee bakjes 
koffie verder had hij echter al een positief antwoord. “Mooi, ik doe het”, aldus 
Johan amper tien minuten later. Na thuiskomst vertelde hij het nieuws tegen 
echtgenote Nicole, die logischer wijze misschien nóg meer verrast was dan de 

nieuwe Adjudant van de aanstaande Prins Gerald d’n Urste. Er moest snel het nodige geregeld worden, want Johan was ook vrijwilliger 
bij Jeugd Carnavals Vereniging De Stillekes waar hun zoon Bas deel uitmaakte van de Jeugdraad van Elf. Daarnaast rekenden 
de lagere elftallen en de veteranen van Mifano wekelijks op hem om een wedstrijdje te fluiten. Ook dat werd geregeld door de 
carnavalsliefhebber die inmiddels al 49 jaar op de ledenlijst van Mierloos voetbaltrots Mifano staat genoteerd.

Na het prachtige carnavalsseizoen als rechterhand van Prins Gerald d’n Urste sloot Johan zich aan bij de Raad van Elf der 
Spruwwejagers. “Een skôn club waar Nicole en ik de afgelopen 11 jaar vele mooie en gezellige momenten hebben meegemaakt”, 
aldus jubilaris Johan die zich binnen de Spruwwejagers onder meer verdienstelijk maakt binnen de Technische-, Advertentie- en 
sleuteloverdrachtcommissie. Ook kan men altijd een beroep op hem doen als de Spruwwejagers als vereniging worden benaderd voor 
de nodige hand- en spandiensten tijdens de prachtige Mierlose evenementen Pitpop en Live in de Wei.

Ook echtgenote Nicole, lid van de Pink Ladies, voormalig Boerenbruid in 2016 maakt zich al jaren verdienstelijk binnen de 
Spruwwejagers. Op dit moment is ze actief binnen de Boerencommissie en regelt ze samen met een aantal commissieleden alles 
rondom het prachtige evenement, de Boerenbruiloft.

Ook Johan was al eens betrokken bij het boerengebeuren in de rol van vader van boerenbruid Rosita . “Een prachtig en vaak ludiek 
gebeuren waar we beiden met regelmaat nog met veel plezier op terug kijken”, aldus Johan die ook de anekdote omtrent de borrels 
tijdens zijn Adjudantenperiode niet zo snel zal vergeten. “Gezien mijn Prins het niet zo op borreltjes had, moest ik, zoals het een goed 
adjudant betaamt bij diverse recepties tijdens het proosten met grote regelmaat niet één maar twee borreltjes burgemeester maken”, 
aldus Johan met plezier terugkijkend op elf seizoenen Spruwwejagers! 

(vervolg van pag. 37)

Een kort interview met de jubilerende Lieke Verheijen van de Dansgarde

11 jaar dansgarde, dan ben jij bijna opgegroeid bij de vereniging. Dat is best bijzonder,
hoe voelt dat?
Het voelt goed om met de vereniging te zijn. Het is een fijne groep mensen waar je ook echt mee
kan lachen en na 11 jaar lid te zijn van de vereniging leer je de mensen ook wel heel goed kennen.
 
Wat is er zo leuk aan?
Het leukste aan het dansen is denk  ik toch wel de optredens die je gaat en mag doen en natuurlijk
ook de uitstapjes die je maakt met de vereniging zelf.
 
Wat is je mooiste herinnering in die 11 jaar?
De mooiste herinnering die ik aan het dansen heb is dat ik jullie heb mogen leren kennen.
 
Na dit seizoen ga je stoppen, betekent dit dat we je niet meer zien bij de Spruwwejagers?
Nee, jullie blijven mij nog wel zien alleen niet meer in dansgarde pakje. De keuze is voor mij 
best moeilijk geweest maar na 11 jaar heb ik toch besloten te stoppen. 
 
Wat zou je mee willen geven aan meiden die ook willen gaan dansen maar twijfelen?
Ik wil tegen de meiden die twijfelen zeggen dat ze een keer komen kijken/meedoen bij de training
en dat je vanuit daar verder kijkt wat je wil. 
 
Wat zou je verder nog willen meegeven (bijvoorbeeld voor het komende carnaval)?
Wat ik verder nog wil meegeven aan de vereniging, de andere dansmariekes en de mensen buiten de vereniging is: Maak plezier met 
elkaar en maak er een groot feest van!

(vervolg op pag. 41)

Lieke Verheijen 11 jaar 

‘Spruwwejager’ 
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(vervolg van pag. 39)

Als bijna buren en regelmatig bezoeker van de toenmalige horeca gelegenheid café-zaal 
’t Tapperijke in de Marktstraat maakten de huidige jubilaris Erik Verheijen en zijn vrouw 

Rian in 2001 voor het eerst kennis met de Spruwwejagers en het vieren van carnaval in 
hun nieuwe residentie. Twee trouwe bezoekers van de carnavalsactiviteiten en dat was ook 

de Spruwwejagers niet ontgaan en met name toenmalig penningmeester Barend van Hoof 
die Erik polste of hij wellicht lid wilde worden. “Jullie zijn er toch altijd”, zo gaf Barend aan om 
Erik over de streep te trekken en het jaar daarop in de bekende zwarte smoking deel te laten 
uitmaken van de Raad van Elf. Een beslissing waar Erik en Rian nooit spijt van hebben gehad. 
Sterker nog, de kreet ‘Eens een Spruwwejager, voor altijd een Spruwwejager’ geldt na 22 
jaar trouw lid zeker ook voor de jubilaris en zijn vrouw. Op het moment dat Erik lid werd van 
de Spruwwejagers werd hij ook lid van de Club 111. Dus feitelijk is hij in 2026 ‘tweevoudig 

jubilaris’ der Spruwwejagers!

Terugkijkend op de afgelopen 2x11 jaar dan wordt eens te meer duidelijk dat de 
twee het uitstekend naar hun zin hebben bij de Spruwwejagers. De letters CV 

van Carnavals Vereniging hadden wat betreft jubilaris Erik ook net zo goed 
andersom kunnen staan. Namelijk VC dat staat voor Vrienden Club. Dat blijkt 
ook wel uit de laatste vakantie toen ze een aantal dagen buiten het carnaval 
om met enkele stellen van de Spruwwejagers een mini vakantie hadden 
gepland. Je hoort dan ook met regelmaat binnen de vereniging die op 
1 december 1962 werd opgericht dat er binnen de club een echte familie- 
en vriendensfeer heerst. Samen met z’n allen feestvieren, van alles organi-
seren en lief en leed met elkaar delen.

Vanaf dag één van zijn lidmaatschap maakt Erik Verheijen deel uit van de Raad van Elf bij de club waar hun zoon Patrick in 2011 
jeugdprins was en echtgenote Rian tot de Pink Ladies behoort. Ook was de jubilaris zes jaar lid van het bestuur, achttien jaar lid van 
de Technische Commissie. Een prachtige tijd beleefde Erik ook in 2002 toen hij getuige was tijdens het onechte huwelijk van het 
Boerenbruidspaar Eugene en Karin. Het huidige carnavalsseizoen 2025-2026 zal niet anders zijn gezien de uitverkiezing van Mark 
Sanders tot Prins Mark d’n Urste en Harold Liebreks als Adjudant. Twee goede vrienden van Erik die hem volledig verrasten tijdens de 
bekendmaking op zaterdag 22 november.

22
Erik Verheijen 22 jaar 

‘Spruwwejager’ 

Een uitstekende mogelijkheid om goed ingeburgerd te geraken in een nieuwe woonplaats als Mierlo, 
vrienden te maken of samen met anderen iets te ondernemen of als hobby uit te oefenen is je aan 
te sluiten bij één van de vele Mierlose verenigingen, stichtingen of organisaties. Een vereniging 
zoals carnavalsvereniging de Spruwwejagers, zo kregen Hans en Petra Schelbergen jaren geleden 
ingefluisterd door overbuurman Eric de Koning. Het bleek een gouden tip van de jubileumprins 
2017 getuige het feit dat Hans Schelbergen met carnaval 2026 tot één van de jubilarissen binnen de 
Spruwwejagers behoort.

Het gezin Schelbergen is van oorsprong afkomstig uit Boxmeer, later woonachtig te Beugen 
en uiteindelijk in 1999 de gelukkigen een fraaie woning in het centrum van Mierlo te kunnen 
overnemen. Een beslissing waar ze tot op de dag van vandaag geen enkele spijt van hebben. 
Integendeel, het bevalt hen uitstekend zoals Hans en Petra zich ook binnen Mierloos 
carnavalsvereniging de Spruwwejagers helemaal thuis voelen. “Een fijne warme club, 
goed georganiseerd die na ruim 63 jaar niet meer weg te denken is binnen de 
gemeenschap van Mierlo”, aldus jubilaris Hans die inmiddels 11 jaar lid is van de 
Spruwwejagers waarvan de laatste 4 jaar als penningmeester van het hoofdbestuur.

Ook is hij naast het beheren van de clubkas en alle rompslomp er om heen, veelal achter de schermen, bijzonder actief in de 
commissies Zomercarnaval, Podium en Sponsoring. Ook voor andere klusjes buiten de Spruwwejages, zoals het draaien van 
bardiensten tijdens Pitpop en Live in de Wei is hij altijd wel te porren. Hans Schelbergen een actief clublid die in de historie nog altijd 
te boek staat als enigste Raadslid der Spruwwejagers te zijn gedoopt in een speciekuip. Een ludiek en speciaal moment tijdens zijn 
installatie als nieuw lid inmiddels alweer elf jaar geleden.

Het vieren van carnaval in Boxmeer, het charmante stadje aan de Maas en het naburige dorpje Vortum-Mullem kijkt Hans nog altijd 
met veel plezier op terug. Vooral het jaarlijkse Boxmeerse Metworstrennen in Vortum-Mullem en het Knakworstrennen in Beugen zal 
Hans niet snel vergeten.. Vooral die ene keer dat hij als ‘paard’ fungeerde en hij inclusief ‘ruiter’ het 100 meter lange parcours zo snel 
mogelijk moest afleggen zal de Spruwwe jubilaris evenals de paardenkop van papier-maché nog heel lang herinneren. Een prachtig 
evenement jaarlijks op carnavalszondag in Beugen, zoals Hans ook de Spruwwe activiteiten zoals de Boerenbruiloft, het Zomercarnaval, 
het Openlucht carnaval en traditionele Prinsenbekendmakingen hoog op zijn lijstje genoteerd heeft staan als favoriete activiteiten! 

11
Hans Schelbergen 11 jaar 

‘Spruwwejager’ 
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Voorwoordje vanPrins Bram d’n UrsteAlaaf!

Wat ben ik ontzettend trots dat ik dit 
jaar jullie Jeugdprins mag zijn! Vanaf 
het moment dat ik het hoorde, stond 
mijn hoofd op ’carnaval’ en dacht ik: 
dát wordt smullen! En dan bedoel ik 
niet alleen de worstenbroodjes waar ik 
zo van houd, maar vooral van het feest 
dat we met z’n allen gaan vieren! Samen 
met mijn adjudant Floris gaan we er een 
onvergetelijke tijd van maken.  
”Met Prins Bram d’n Urste en Floris voorop, 

zetten De Stillekes de tent op z’n kop!”
Een korte introductie van mijzelf. Ik woon 
sinds mijn zesde in Mierlo samen met 
mijn vader Tim, moeder Joyce en zusje 
Saar. Ik fiets elke doordeweekse dag naar 
Eindhoven voor school. In het weekend vind 

ik het heerlijk om te mountainbiken door 
de bossen als het lekker weer is en verder 

vermaak ik me bij de scouting. 
Ik hoop jullie allemaal te zien tijdens de 
optocht, de scholenmiddagen en bij alle 
andere feesten van onze vereniging. Laten we 

samen hossen, springen en vooral heel veel 

plezier maken!

Groetjes,

Jeugdprins Bram d’n UrsteCarnavalsvereniging De Stillekes
Alaaf, Alaaf, Alaaf!

Voorwoordje van Adjudant Floris
Het was een fantastische carnaval als adjudant van prins Boris d’n Urste.

We hebben een geweldig leuke optocht gehad. Hoogtepunt was

met Veul Gère op het podium te staan. Net als afgelopen

jaar treed ik aan als Adjudant van Prins Bram d’n Urste

en gaan we er weer een keimooi
carnaval van maken!

Adjudant Floris

Afscheidswoordje Prins Boris d’n Urste
Einde van mijn prins zijn,

Het zit erop! Het was een geweldig jaar.Ik heb enorm genoten en vond het een eer om jeugdprins vande Stillekes 2025 te zijn. Spannend om 4 dagen in de belangstelling te staan, maar feesten hebben we gedaan.Het 1e outdoor Carnaval wat in Mierlo is gehouden, samen met Prins Rob op het podium gestaan tijdens optredens van Veul Gère, STUK en nog veel meer. Dit carnaval jaar ga ik nooit meervergeten. Dank je wel voor iedereen die hieraan mee heeftgedaan, ook dank aan mijn Adjudant Floris, samen hebben weveel lol gehad. Ik wens Prins Bram D’n Urste een geweldig carnavalsseizoen toeen feest graag mee als raadslid!

Oud-Prins Boris d’n Urste. 

J .
C.
V.

 DE
 STILLEKES

HEY FEESTBEEST!

WIL JIJ:
Feesten, carnavallen, op het podium staan, 

optocht rijden en artiesten ontmoeten?

MELD JE DAN NU AAN BIJ

J.C.V. DE STILLEKES

OUDER INFO:

- 10 carnavalsactiviteiten

- Seizoen van 11/11 tot en met carnaval

- Vanaf 9 jaar
- Contributie van €55,- per jaar

- Aanmelden via info@destillekes.nl 

www.destilleke
s.nl
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www.nicovandewieltransporten.nl

WIJ WENSEN 
IEDEREEN 

'N HELE FIJNE 
CARNAVAL



Met leuke prijzen
Paw Patrol Bingo

14:00 uur

Meet and Greet
Stitch

Woezel & Pip
Speurtocht

15:00 uur

Tienercantus
0% alcohol 100% feest

Gratis snacks
& ranja

Zondag 15 februari
Familiedag



Adjudant
  Harold

Raadslid
Jarno Kusters

Raadslid
Johan der Kinderen

Raadslid
John vd Putten

Ceremoniemeester
Aart vd Gaarden

Raadslid
Erik Verheijen

Raadslid
Wesley Bonants

Erelid
Barend van Hoof

Vorst
Marius vd Eijnden

Grootvorst
Robin Liebreks

Lid van Verdienste
Jos Lenssen

Lid van Verdienste
Harold Liebreks

Lid van Verdienste
Jan Looymans

Erelid
Gerrit van Els †

Erelid
Jan Dirks

Lid van Verdienste
Michelle van Loon

Lid van Verdienste
Michiel Lenssen

Erelid
Riny van Hoek †

Lid van Verdienste
Antoon de Greef

Lid van Verdienste
Ben Goede

Lid van Verdienste
Eric de Koning

Lid van Verdienste
Gerard de Koning

Lid van Verdienste
Gerko van Loon



Prins Mark
 d’n Urste

Raadslid
Leon Kusters

 Raadslid
Mark Adriaans

Raadslid
Niall Eilander

Raadslid
Twan Meulendijks

Raadslid
Perry Tijs

Raadslid
Willem van Leerdam

Voorzitter
Jeroen van Dijk

Secretaris
Miriam vd Putten

Penningmeester
Hans Schelbergen

Bestuurslid
Dirk Vermulst

Bestuurslid
Eric Klomp

Bestuurslid
Hans Joosten

Hoffotograaf
Martien van Dam

Raadslid
Roy Seijkens



WIJ MAKEN  
HET VERSCHIL! 

 
HEESMANSDAKWERKEN.NL

T: 0492 - 66 42 45



de Kersenplukkers
Club Kersenplukkers ‘verdubbeld’
Wie de groepsfoto van CV De Kersenplukkers van vorig jaar naast die van dit jaar legt zal één ding direct opvallen, namelijk het 
aantal personen op beide foto’s. Stonden er vorig jaar naast Prins Hans d’n Urste, Adjudant/Vorst Toon de Greef, Grootvorst Thieu 
Steijvers en Leden van de Raad van (half) Elf Hans Seijkens, Peter Bollen, Ria van Hoof, Bennie Jansen en Gerrit Steijvers in totaal acht 
carnavalsvierders op de groepsfoto. Dit jaar telt de totale groep maar liefst vijftien personen.
Bijna een verdubbeling en dat wil alles zeggen over
het enthousiasme de afgelopen maanden het leden-
bestand van CV De Kersenplukkers wat op te schroeven.
En daar is men heel aardig in geslaagd!

Op bijgaande foto staan maar liefst vijftien enthousiaste
feest en carnavalsvierders. Rondom Prinses Annemarie
(van de Ven) d’n Urste en haar Adjudante Inge Martens
staan op de foto: Grootvorst Thieu Steijvers,
Vorst Toon de Greef, Bestuurslid Gerrit Steijvers,
Peter Bollen, Hans Seijkens, Ria van Hoof, Bennie Jansen,
Hans Janssen, Daniël Geesing, Annelies van Hout,
Rita van den Elsen, Theo Swinkels en Bethje Jansen. 
Een flinke club gezellige mensen die aankomende carnaval 2026 er gezamenlijk in residentie De Vliegert er vier dagen lang één groot 
feest van gaan maken. Interesse en zin om ook aan te sluiten in de Raad van Elf der Kersenplukkers? Kom alvast met carnaval naar 
De Vliegert om de sfeer te proeven of neem contact op met Vorst/Secretaris Toon de Greef (adegreef@upcmail.nl). 

Nieuwe kleding
CV De Kersenplukkers
Tijdens de opkomst net voor het aftreden van 
Jubileumprins Hans (Janssen) d’n Urste en 
zijn Adjudant Toon de Greef hoorde je in de 
kleurrijk aangeklede zaal van De Vliegert links 
en rechts al wat opmerkingen. “Ze hebben 
nieuwe kleding. Wat prachtig, wat zien ze 
er mooi uit”. Zomaar enkele reacties en ze 
hadden helemaal gelijk!
Na jaren in dezelfde outfit carnaval 
gevierd te hebben, door de Mierlose 
straten deelgenomen te hebben aan de 
plaatselijke optocht en tal van bevriende 
carnavalsverenigingen bezocht te hebben, 
was het tijd voor iets anders! 
Dit vernam ook het nieuwe Raadslid 
Rita van de Elsen, pas toegetreden tot 
carnavalsvereniging De Kersenplukkers die 
direct heel spontaan aanbood om een rol te 
willen spelen in het project ‘nieuwe kleding’. 
En ze liet er geen gras over groeien! Samen 
met Vorst Toon de Greef, die inmiddels 
ook de medewerking van vereniging 
De Kersenplukkers had toegezegd 
gekregen, ging men aan de slag met het 
‘kledingproject. 
Al spoedig vond men een kledingzaak 
(Wijnen bedrijfskleding & Confectie 
Someren) die aan hun wensen kon voldoen 
zodat spoedig erna reeds een passessie 
ingepland kon worden. Samen met Pittig 
Pitje Eria nam Rita het project over met als 
resultaat een schitterende nieuwe outfit voor 
alle leden van CV De Kersenplukkers.
Met dank aan Gewoonuniek en De 
Kersenplukkers die het ‘kledingproject’ 
gezamenlijk mogelijk hebben gemaakt!

Vervolg op pagina 49

Prinses Annemarie d’n Urste zwaait de scepter
Het is 1979 als Marc Koert de uitverkorene is om als 1e Dorstlustige Hoogheid 
de scepter te mogen zwaaien bij CV De Kersenplukkers. De carnavalsvereniging 
die onderdeel is van Mierloos grootste vereniging namelijk Seniorenvereniging 
De Kersenplukkers. Na Marc Koert volgden er tot en met vorig seizoen 43 andere 
Dorstlustige Hoogheden waaronder vijf Prinsessen. Voor de goede rekenaars onder 
ons, bestaat CV De Kersenplukkers dus 47 jaar, doch tijdens de Corona periode is er 
twee jaar op rij geen Prins of Prinses gekozen. De laatste Prins vorig jaar (Prins Hans 
(Janssen) d’n Urste) was dus de 44ste en tevens Jubileumprins bij De Kersenplukkers.
Tijdens een gezellige amusementsmiddag in residentie De Vliegert op 23 november 
2025 werd naast afscheid te hebben genomen van Prins Hans d’n Urste en zijn 
Adjudant Toon de Greef als goede traditie ook de nieuwe Prins gepresenteerd. 
Of beter gezegd Prinses! Tot verrassing van velen was het namelijk Annemarie 
van de Ven die het huidige carnavalsseizoen de scepter mag zwaaien bij CV De 
Kersenplukkers. Daarbij zal de 45ste Dorstlustige Hoogheid der Kersenplukkers 
ondersteund worden door Adjudant Inge Martens.
Prinses Annemarie d’n Urste is een echte Mierlose en kreeg het carnavallen van thuis 
uit met de paplepel ingegoten. Vader Wout was namelijk jaren geleden actief bij de 
Spruwwejagers. Ook was de Prinses zo’n 20 jaar actief als vrijwilligster bij de Stillekes 
waar dochter Debbie in 2002 de eerste Prinses was en nam ze menig keer deel aan 
de Mierlose optocht en het zoeken van de Kleine Kers. Volop vrije tijd slokt haar 
grote hobby Diamand Painting op evenals de mantelzorg voor vader Wout waarmee 
ze samen met zoon Johan onder één dak woont. Daarnaast is Prinses Annemarie 
een echte hondenliefhebster en maakt ze altijd tijd vrij voor een blokje om met 
Bordercollie Bailey. Zo ook natuurlijk voor haar oogappeltje, kleinzoon Damon die 
haar oma dagelijks komt bezoeken en haar oma liefkozend duifje noemt.

Ook Adjudante Inge, kokkin van beroep, en jaren terug 
‘van boven de rivieren’ richting Brabant verhuisd, leidt 
een druk bestaan. Getrouwd met man Hugo Martens 
en een samengesteld gezin met vijf kinderen is er 
altijd wel iets te doen in huize Martens waar ook de 
Husky’s Sas Max en Levi deel van uitmaken. Tussen 
de bedrijven door is de enthousiaste Inge altijd te 
porren voor een feestje. Besmet met het feestvirus 
is niet zo vreemd gezien maar liefst vier van de vijf 
kinderen actief zijn geweest bij De Stillekes. Ervaring 
genoeg dus om er samen met Prinses Annemarie d’n 
Urste er een geweldig carnaval 2026 van te maken in 
residentie De Vliegert.
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Gerrit Steijvers Lid van Verdienste
Iedere club of vereniging heeft ze wel in haar midden. Van die echte clubmensen waar de 
vereniging op draait en altijd op kan terugvallen. Zo ook carnavalsvereniging De Kersenplukkers. 
Werd een jaar geleden tijdens de middag van de bekendmaking van de nieuwe Dorstlustige 
Hoogheid voormalig Prins en Vorst Jan Jansen tijdens zijn afscheid nog in het zonnetje gezet 
voor bewezen diensten. Dit jaar was het de beurt aan Gerrit Steijvers.

Gerrit Steijvers voormalig Prins in 2001, Adjudant en ruim 25 jaar actief binnen CV De 
Kersenplukkers en met name binnen het bestuur van de carnavalsvereniging werd tijdens 
de amusementsmiddag door de vereniging bedankt voor bewezen diensten en benoemde 
de echte clubman tot Lid van Verdienste. Een mooie waardering voor de man die al jaren 
penningmeester is binnen de carnavalsvereniging van De Kersenplukkers en altijd paraat staat 
als er links of rechts een helpende hand moet worden geboden. Gerrit kreeg uit handen van 
Grootvorst Thieu een mooie oorkonde uitgereikt en zijn vrouw Wies kon later op de middag 
huiswaarts keren met een mooie bos bloemen.

Vervolg van pagina 47

Nieuw carnavalslied Kersenplukkers
Al vele jaren galmde tijdens carnavalsactiviteiten en evenementen met regelmaat een carnavalslied door de Vliegert dat geschreven en 
gezongen werd door Henny Weijmans. Met name met opkomsten en aftochten van artiesten én natuurlijk het Prinselijk gezelschap en 
de Raad van Elf tijdens de jaarlijkse amusementsmiddagen.

Tijdens de laatst gehouden amusementsmiddag eind november 2025 presenteerden de Kersenplukkers een gloednieuw carnavalslied. 
Het lied op muziek van ‘De Engelbewaarder’ de grote hit van Marco Schuitmaker is geschreven door Wim van den Biggelaar en werd in 
de studio in Duizel ingezongen door het duo De Wappers, bestaande uit Jos Lenssen en Christian Goossens. 

Het lied, een echte carnavalstopper die vanaf de eerste klanken goed in het gehoor lag en vanaf de eerste woorden volop werd mee 
gezongen. De nieuwe carnavalskraker belooft dan ook een grote hit te worden tijdens carnaval 2026 in de Vliegert! 

Carnavalslied CV De Kersenplukkers
Tekst: Wim van den Biggelaar
Zang: De Wappers (Jos Lenssen & Christian Goossens)
Melodie:  ‘De Engelbewaarder’

Wij zijn ‘n clubke, mi mooie mensen,
We kome uit Mierlo, verleggen de grenzen.
Wij bouwen ‘n feestje heel graag op zijn tijd, 
‘n Kersenplukker raakte zomaar nie kwijt.
In onze Vliegert, ons eigen stekkie,
Daar is ons thuis ja, ons eigen plekkie.
We bouwen ‘n feestje heel graag op zijn tijd,
‘n Kersenplukker raakte zomaar nie kwijt.

REFREIN
Ik weet nu ook, dat de Kersenplukkers bestaan,
Met hart en ziel, staan we overal vooraan.
Ik weet nu ook, dat de Kersenplukkers bestaan,
Geniet van het leven, staat bij ons altijd bovenaan.

Wij zijn ‘n clubke, Alaaf onze groet,
Hier laten wij zien, ja hoe dat ‘t moet.
Proost op ‘t leven, we nemen er een,
‘n Kersenplukker die staat nooit alleen.
Bij ons in Mierlo, ons hart aan verpand,
Mi carnaval dan gaan wij hand in hand.
Proost op ‘t leven, we neme er een,
‘n Kersenplukker die staat nooit alleen.

2x refrein
Geniet van het leven, staat bij ons altijd bovenaan.

De Wappers
Jos Lenssen en
Christian Goossens

Programma  Carnaval 2026 in De Vliegert

Zaterdag 14 februari 2026
Carnavaleske dansavond m.m.v. DJ Wim van den Biggelaar
Aanvang 20.00 uur tot 24.00 uur
Zaal open 19.30 uur
Entree € 5,00 per persoon 

Zondag  15  februari  2026       
Rock and Roll middag m.m.v. ‘t Orkesje
Aanvang 14.00 uur tot 18.00 uur
Zaal open 13.30 uur
Entree € 6,00 per persoon

Maandag 16 februari 2026  
Disco / carnaval middag m.m.v. DJ Wim van den Biggelaar
Aanvang 14.00 uur tot 18.00 uur
Zaal open 13.30
Gratis entree

Dinsdag 17 februari 2026   
Dansmiddag m.m.v. DJ Wim van den Biggelaar
Aanvang 14.00 uur 
Met van alles wat, gratis erwtensoep, trekking loterij met
grote prijzen
18.00 uur afsluiting carnaval 2026
Gratis entree

Genoemde activiteiten vinden plaats in:

Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert,
Heer van Rodestraat 109A te Mierlo
(Residentie CV De Kersenplukkers)



All you need is
carnaval

Geen 18, geen alcohol.



De Pink ladies

Club 111 is een speciaal lidmaatschap voor iedereen

die C.V. de Spruwwejagers financieel wil ondersteunen. 

Leden van Club 111 doen ieder jaar een donatie van € 50,50 dat volledig ten goede komt aan

het organiseren van evenementen en activiteiten rondom het carnaval in Mierlo. Denk hierbij aan

het jeugdcarnaval, de boerenbruiloft en het zomercarnaval. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden en ook

worden bijvoorbeeld nieuwe initiatieven zoals het outdoor carnaval door Club 111 financieel ondersteund.

Uiteraard is C.V. de Spruwwejagers heel erg blij met de leden van Club 111, omdat hun bijdrage substantieel 

bijdraagt aan het realiseren van mooie evenementen voor heel Mierlo. 

Als dank voor het lidmaatschap ontvangt ieder nieuw Club 111 lid uit handen 

van de Prins een speciale onderscheiding. Vervolgens krijgt het Club 111 lid 

bij ieder jaar verlengd lidmaatschap een jaarplaatje, met daarop het jaar van lidmaatschap. 

En zo kun je als Club 111 lid een mooie lange slinger van jaarplaatjes bij elkaar 

verzamelen. U heeft ze vast wel eens bij iemand om zien hangen tijdens het carnaval.

Als Club 111 lid kan men ook zitting nemen in één van de commissies van C.V. de 

Spruwwejagers en zo nog verder betrokken raken bij onze mooie vereniging.

Mocht u interesse hebben om C.V. de Spruwwejagers financieel te ondersteunen dan 

kunt u zich wenden tot de commissie Club 111 (Barend van Hoof en Mark Sanders) of u 

aanmelden via: info@spruwwejagers.nl
 

C.V. de Spruwwejagers bedankt alle Club 111 leden voor hun bijdrage en we hopen dat 

we op uw steun mogen blijven rekenen!

Pink Ladies (van links naar rechts):
Petra Schelbergen, Miriam van der Putten,

Diana Adriaans, Maike van Dijk, Kim Oosterbosch, 
Susan Nooijen, Marjan de Koning, Margret Liebreks, 
Esmée Prinsen, Corry van der Gaarden, Ilse Bonants, 

Nicole Sanders, Rian Verheijen, Jolanda van Dam, 
Lida Daenen, Loes Kusters, Nicole der Kinderen, 

Karin Joosten.

Dansgarde (van links naar rechts):
Vooraan:	 Jill Vissers, Izzy van Veldhoven, Jayda Vissers,
	 Lieke Verheijen, Saar van de Ven, Lieve Knapen.
Achteraan:	 Lida Daenen (begeleiding), Michelle van Loon (trainster), 
	 Adjudant Harold, Prins Mark d’n Urste,
	 Gerard de Koning (beschermheer dansgarde).
Niet op de foto:	 Mindy van der Putten (begeleiding).

Club 111

en Dansgarde van C.V. de Spruwwejagers





De oud prinsen van CV de Spruwwejagers zijn verenigd in het
Genootschap Oud Prinsen der Spruwwejagers. Op Zondag 26 oktober jl. vond
de jaarlijkse middag plaats van het Genootschap Oud-Prinsen. Op deze middag werd de nog regerend prins Rob dun Urste
aan een aantal testen onderworpen om te bepalen of hij mocht toetreden tot het oud-prinsen schap genootschap.

Geheel in stijl en passend in de tijd was deze dag omgedoopt tot een heus “Rob-toberfest” met de nodige aankleding en gepaste 
kledij. Onder het toeziend oog van 17 oud prinsen werd Prins Rob getest op zijn kennis over de geschiedenis van de Spruwwejagers 
door middel van doe-opdrachten en een prinsheerlijke Quiz. 
Op die zaterdag 22 november kwamen uiteindelijk de magenta-kleuren door de schoorsteen van de Spruwwekooi en konden de 
Oud-Prinsen der Spruwwejagers mededelen dat Prins Rob dun Urste officieel mocht toetreden tot het Genootschap Oud Prinsen 
der Spruwwejagers. De oud prinsen waren vervolgens met een flinke afvaardiging aanwezig op het Prinsenbal op zaterdagavond 
22 november om de aftredend prins Rob d’n Urste op te nemen in hun gelederen.  Na zijn laatste wijze woorden werd hem de 
persoonlijke oorkonde voorgelezen. Daarbij ontving de aftredende prins ook de witte Oud Prinsen steek waarop het Spruwwejagers 
logo en het regeringsjaar geborduurd is.

Het Genootschap Oud Prinsen der Spruwwejagers zal ook weer aanwezig zijn op de receptie van Prins Mark d’n Urste en zullen de 
verrichtingen van de nieuwe Prins in zijn regeringsjaar nauwkeurig volgen.

 Alaaf, alaaf, alaaf. 

Lachen, gieren, smullen!
Met een rijke historie van kletsavonden bij CV de Spruwwejagers, zoals het Regionaal 
Kampioenschappen Tonpraten, vond het Genootschap Oud Prinsen der Spruwwejagers 
het wel weer eens tijd voor een nieuwe reeks van roemruchte avonden. Als aftrap van het 
Carnavalsseizoen stond er een nieuw huzarenstukje op het menu, het Kletsdiner. Ditmaal niet 
in de vorm van een “klassieke kletsavond” maar een compleet avondje uit met een heerlijk 
4-gangen verrassingsmenu in combinatie met amusement van Rob Scheepers, Berry Knapen, 
De Skoepies en Dirk Kouwenberg. Een avond die garant stond voor lachen, gieren en smullen.

Smaakvolle combinatie
Het Genootschap Oud Prinsen tilden de avond op persoonlijke wijze naar een nog hoger
niveau. Oefening baart kunst, zo sneuvelden er in de voorbereiding nog wel diverse borden,
op de avond zelf liepen Oud Prinsen Eric de Koning, Rudie Nooijen, Hans Klink, Harold Liebreks
en Willem van Leerdam als volleerde kelners met meerdere borden op hun arm door de zaal.
Zij serveerden een prachtig, door ’t Mierles Huukske samengesteld verrassingsmenu waarbij de gasten keuze hadden tussen vlees, vis 
of vegetarisch. De avond werd door toen nog aspirant Oud Prins Rob van Dijk gepresenteerd. De combinatie van de Oud Prinsen als 
kelners en het team van ’t Mierles Huukske bleek een zeer smaakvolle te zijn. 

Dat smaakt naar meer
Door alle positieve reacties, grote vraag naar kaarten en met nog een plekje op de agenda is besloten om op 6 februari 2026 al een 
gevolg te geven aan de succesformule. Wederom een avond met een vette lach, zeker met het amusement van Tom van Osch, Bart van 
Kerkhof, Jasper van Gerwen en DéVéltOp. Hopelijk zien we u dan. Kaarten zijn te koop via:
                                                                                            www.spruwwejagers.nl/webshop

Genootschap
Oud Prinsen der 
Spruwwejagers.

Kletsdiner KlEtSdInEr
€ 6,- i  l

4-g

*

6 FEBRUARI 19:00 UUR

TOM VAN OSCH - BART VAN KERKHOF

DÈVÈLTOP - JASPER VAN GERVEN

LAATSTE TICKETS:





Kom je ook bij ons dansen? 

Wij zoeken nieuwe danstoppers! Als je het leuk vindt om te (leren) dansen, 

houdt van gezelligheid en graag een feestje bouwt, dan is lid worden van 

onze dansgarde echt wat voor jou. We nodigen je daarom graag uit voor

een proefles!

Proeflessen 2 maart 2026 & 9 maart 2026:

18:45 uur – 19:45 uur: 5 t/m 12 jaar 

19:45 uur – 20:45 uur: 13 t/m 18 jaar 

Aanmelden? Meer informatie? Stuur ons een berichtje op Facebook of 

Instagram, of mail naar dansgarde@spruwwejagers.nl. 

Interesse in het begeleiden van de dansgarde? 

Lijkt het je leuk om onze dansgarde ondersteunen tijdens carnaval en 

andere activiteiten en ben je ouder dan achttien jaar? Dan ben je van 

harte welkom om onze begeleiding te komen versterken. Voor meer 

informatie kun je contact opnemen via dansgarde@spruwwejagers.nl. 

Elk jaar begin ik dit stukje weer met te benoemen dat we een jaar lang heel veel plezier hebben gemaakt met onze dansgarde. En 
hoewel het misschien een beetje cliché wordt, ga ik dat ook nu weer doen. Onze dansgarde heeft namelijk opnieuw met volle teugen 
genoten van een heel gezellig carnavalsseizoen. Dat spreekt misschien voor zich aangezien onze meiden overal een feestje van kunnen 
maken, maar er waren een paar dingen die dit seizoen extra mooi maakten. 

Allereerst werden de meiden verrast met spiksplinternieuwe trainingspakken. Lekker warm en geheel 
in de kleuren van de vereniging, waardoor onze meiden er weer tip top uitzien als we op pad gaan. 
Namens de dansgarde wil ik Roy Seijkens hiervoor nogmaals bedanken. Daarnaast gingen we afgelopen 
jaar vlak voor de carnaval op pad voor een gezellig uitje met de dansgarde. Dat werd mede mogelijk 
gemaakt door onze beschermheer Gerard de Koning. Na deze leuke verrassing wilden we Gerard 
graag even in het zonnetje zetten. Dat deden we tijdens de laatste training voor de carnaval met een 
bloemetje en een bedankje namens alle meiden. Tot slot was de carnaval in zijn geheel natuurlijk ook 
weer een hoogtepunt dit jaar. Maar wat extra goed in de smaak viel bij de meiden van onze dansgarde, 
was de muziekbingo. Met een bingokaart in de aanslag, een koptelefoon op het hoofd en de opdracht 
om zo hard mogelijk mee te zingen, stonden onze feestbeesten binnen de kortste keren op de tafels en 
banken. Ook dat was dus weer een groot feest!  

Maar na al die hoogtepunten is er dit jaar ook minder leuk nieuws.
We nemen na dit seizoen namelijk afscheid van onze enige overgebleven 
senioren-topper Lieke. Lieke kwam bij onze dansgarde toen ze nog maar 
net zes jaar oud was. Inmiddels zijn we elf jaar verder, maar haar eerste 
dans die ze deed op de melodie van ‘schatje mag ik je foto’ kent ze nog 
altijd uit haar hoofd. Na al die jaren is Lieke inmiddels ook het grote 

voorbeeld geworden voor onze jongere meiden. Elke training vragen ze: ‘komt Lieke vandaag?’, ‘hoe 
laat is Lieke er?’ en ‘mogen we de dans van Lieke nog een keer zien?’. Dat zal dus wel even wennen zijn 
volgend seizoen. Maar zoals altijd is er een tijd van komen en gaan. Ik wil Lieke namens de hele dansgarde 
bedanken voor haar jarenlange inzet, haar mooie dansen en natuurlijk haar gezelligheid. We gaan je heel 
erg missen! 
We nemen na dit seizoen ook afscheid van onze begeleidsters Lida en Mindy. De afgelopen jaren maakten 
Lida en Mindy in het carnavalsseizoen elk weekend vrij om mee op pad te gaan met de dansgarde 
en stonden ze tijdens carnaval elke dag weer vroeg paraat. Tussen het feesten door werd overal voor 
gezorgd: de pakjes werden gewassen, kapotte panty’s werden vervangen, eten en drinken werd 
klaargezet, er werd vergaderd en zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat Lida en Mindy heel veel voor de 
meiden hebben gedaan is iets dat zeker is. Daarom namens de hele dansgarde ook dank voor jullie inzet 
van de afgelopen jaren. Jullie zijn toppers en we gaan jullie missen. 
Maar voordat we afscheid gaan nemen, gaan we eerst gelukkig nog een hele mooie carnaval 
tegemoet. We gaan er opnieuw een fantastisch feestje van maken. Ik wens alle Spruwwejagers en 
Spruwwejagerinnekes, en in het bijzonder natuurlijk de dansgarde en begeleiding, heel veel (dans)plezier 
toe tijdens het mooiste feestje van het jaar. Geniet ervan!

Groetjes,
Michelle
Trainster van de dansgarde

C.V. de Spruwwejagers
Dansgarde



Tomatensoep
Groentensoep

Carpaccio
Kipcocktail

Garnalencocktail

Kipsaté
Schnitzel 

(champignonsaus/pepersaus)

 Sparerib 
(zoet of pittig)

Zalm
Vega saté

Softijscoupe
Chocolade of Karamel

Kindermenu

Tomatensoepje

Friet met:
Fricandel-Kroket-

Kipnuggets
Pannekoek

Softijsje

Zaterdag en zondag van
16:00 tot 21:00
Reserveren?

www.mierleshuukske.nl
of

0628211049

33,- 11,-

3-gangen menu



Colofon
Van jong tot oud, lid worden is goud!
En dat is letterlijk zo, want je kunt je loopbaan bij de Spruwwejagers al jong beginnen bij de dansgarde of natuurlijk de Stillekes!
En lid zijn van de Spruwwejagers betekent ook werkelijk goud! 
Want een lidmaatschap bij C.V. de Spruwwejagers biedt heel veel voordelen. Zo krijgt u er enorm veel gezelligheid voor terug,
valt u in een warm nest en maakt u ieder jaar de ultieme carnavalsbeleving mee. Maar het blijft niet alleen bij carnaval vieren.
U kunt u zich ook actief inzetten bij één van onze vele commissies, bijdragen aan het organiseren van evenementen en het 
ondersteunen bij andere evenementen in Mierlo. 
In het kader van de vernieuwingen die we als vereniging doorgevoerd hebben, is het ook goed om te weten dat, geheel in de
huidige tijdsgeest, een lidmaatschap van C.V. de Spruwwejagers in principe geen verplichting met zich meebrengt en uiteraard 
mogelijk is voor iedereen (m/v/x). 
Informeer naar de voorwaarden en mogelijkheden van een lidmaatschap via info@spruwwejagers.nl, of nog gezelliger,
kom langs tijdens het carnaval en spreek een van onze smokingdragers aan. We helpen u graag verder.

Colofon de Spruwwejager

Oplage:
4600 exemplaren.

Secretariaat:
Palmhoutstraat 7
5706 VZ Helmond
06-49323597

Website:
www.spruwwejagers.nl

Email:
info@spruwwejagers.nl

Teksten:
Jos Lenssen, Jeroen van Dijk, Rob van Dijk, 
Lida Daenen, Eric de Koning.
Verder zoals vermeld bij de artikels.

Coördinatie krant en acquisitie:
Hans Schelbergen, Jeroen van Dijk, Maike 
van Dijk, Johan der Kinderen,
Hans Schelbergen.

Lay-out and graphics design:
CS Grafimedia, Rob van Dijk,
Jack Ritzen, Perry Tijs.

Eindredactie:
Jeroen van Dijk.

Foto’s:
Jos Lenssen, Martien van Dam.

Coördinatie distributie:
Lida Daenen, Eric Klomp.

De Spruwwejager is het officiële joarblad van CV de Spruwwejagers

merchandise

Emblemen &
DassenKersenrijk

-ON AIR-

LIVE VANUIT DE SPRUWWEKOOI OP

WWW.KOMMUSRADIO.NL

koop ze
hier



€ 25Tomatensoep

Champignonsoep

Carpaccio

Schnitzel

Fish & Chips

Chcocolade brownie

Dame blanche

of

of

of

of

Tijdens carnaval hanteren wij een gezamenlijke rekening per tafel

Za vanaf: 12:00
Zo vanaf: 17:00
Ma: Gesloten
Di: Gesloten

Incl. salade 
& friet

Reserveren gewenst!
www.brasseriebruisend.nl

0492-432124

Met vanille-ijs & slagroom

Vanille-ijs, slagroom & chocoladesaus

Met room

Met truffel-mayo, Parmezaan, rucola & pittenmix

Goei

bojem 

legge

Champignon of pepersaus


